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Feierstunde in Zorneding op 20 juli 2024. 
 
 
 

Jesus höchster Name 
Massenet – Thaïs/Acte Deux – Meditation 

 
Geliefde hemelse Vader, U hebt ons bijeengeroepen in deze kring om het brood van 
het leven en de wijn van de waarheid uit te delen, dat U altijd graag wilt geven aan Uw 
kinderen die bereid zijn hun leven aan U toe te vertrouwen, om U te dienen op deze 
aarde in deze duisternis, om Uw licht te openbaren dat U in ons hart hebt gelegd, om 
er voor U te zijn. 
 
Jezus zegt: “En zo kom Ik tot jullie, Mijn kinderen, tot jullie die bereid zijn, die jullie 
hart geopend hebben, opdat jullie gedachten nu tot rust komen, zodat er vrede in jullie 
ziel neerdaalt in de geborgenheid van Mijn geest, in de geborgenheid van Mijn liefde. 
 
Mijn kinderen, wat betekent het om een kind van God te zijn? Jullie kunnen de 
omvang van deze genade niet vermoeden om deze weg te mogen en niet te moeten 
gaan. Want veel van Mijn kinderen hebben nog altijd het idee dat ze deze weg moeten 
gaan, omdat bij hen de liefde om deze weg te gaan ontbreekt, en dat roept dwang en 
tegenzin op. 
 
En de grootheid van deze genade wil Ik vandaag wat dichter bij jullie brengen. Ik wil 
jullie laten zien wat het betekent een kind van God te zijn. Deze unieke gelegenheid 
die jullie nu hebben op deze aarde die eonen geleden voor jullie geschapen werd. Voor 
ontelbare tijdsperiodes heb Ik jullie vanuit Mijn bewustzijn geschapen. Ontelbare 
wezens, die vanuit Mij zijn uitgegaan en de oneindigheid zijn binnengegaan om daar 
te verdwalen. 
 
Dus ben Ik er vervolgens op uitgegaan om Mijn kinderen daar te zoeken om hen terug 
te vinden. Ik heb naar de oneindigheid uitgeroepen, Mijn roep heeft door de tijden en 
eeuwigheden heen luid weerklonken. En tenslotte ben Ikzelf er in deze wereld op 
uitgegaan om hier de weg op te richten en te vormen, de weg die terugleidt naar Mijn 
hart. 
 
Op dit punt zijn jullie nu aangekomen, deze mogelijkheid is jullie nu gegeven, jullie 
staan aan de deur naar het kindschap van God, en Ik noem jullie ook al Mijn kinderen, 
want Ik heb jullie immers geroepen. En Mijn roep gaat uit naar en grijpt hen vast die 
bereid zijn Mij als hemelse Vader te zien en zodoende een kind van God te zijn. 
 
Maar, Mijn kinderen, er staat ook geschreven: ‘Velen zijn geroepen en maar weinigen 
zijn uitverkoren’. Wat betekent dat? Ja, de roep weerklinkt naar alle zielen en wezens 
van deze schepping, maar er is een groot verschil tussen geroepen en uitverkoren. Het 
is niet zoals sommigen geloven dat Ik uit de geroepenen een paar uitkies en zeg: ‘Jij, 
Mijn kind, bent uitverkoren en jij niet, en jij bent uitverkoren, maar jij niet.’ 
 
Nee, zo is het niet. Uitverkoren is het kind dat zijn leven aan Mij overgeeft, dat er om 
strijdt en worstelt om deze weg te gaan, zodat er een eenheid met Mij tot stand komt, 
zodat het Mij de ruimte geeft in zijn ziel, zodat Ik Mijn geest kan laten invloeien, 
opdat deze mens geheel en al vervuld wordt met Mijn geest van liefde, met Mijzelf. 
Deze kinderen zijn uitverkoren. Het ligt dus aan het kind zelf of het geroepen blijft of 
uitverkoren is. 
  
Wat bepaalt dan het verschil? Er zijn immers maar weinigen van de vele geroepenen 
uitverkoren, staat er. Kijk naar hoe het gaat in de muziek. Er zijn musici die oefenen 
omdat ze moeten, andere nemen alleen af en toe hun instrument ter hand, en dan zijn 
er sommigen die ’s morgens al met vreugde eraan denken om hun instrument te 
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kunnen oefenen en bespelen, en de hele dag zijn ze met hun gedachten ermee bezig 
hoe ze beter zouden kunnen spelen. Zo zijn ze vol toewijding en liefde voor hun 
roeping als musicus. 
 
Dat maakt het verschil, Mijn kinderen – ’s morgens al aan Mij te denken, Mij mee te 
nemen in je gedachten, Mij aanwezig te laten zijn door de liefde tot Mij. De liefde tot 
Mij is het instrument. En dan is het ook weer zo dat veel van Mijn kinderen vragen: 
‘Ja, hoe moet ik U dan meer liefhebben? Ik kan mezelf toch niet dwingen, het moet 
toch een vrije liefde zijn.’ 
 
En dan zeg Ik: Mijn kind, Ik heb je een vrije wil gegeven, je bevindt je in een vrije 
ruimte, waarin je de nodige ondersteuning voor dit aardse leven hebt. Maar 
daarbovenuit handel Ik alleen maar in overeenstemming met wat je vraagt. Daarom is 
het zo belangrijk dat jullie Mij vragen, want dat is het teken van je bereidheid voor Mij 
om als Vader actief te worden en niet alleen als goddelijke ordende kracht en –macht. 
Jullie vraag maakt Mijn ingrijpen mogelijk om jullie te bedenken met de gaven van de 
geest uit Mijn genade en barmhartigheid. 
 
Richt daarom deze vraag aan Mij: ‘Lieve Vader, open mijn hart nog meer voor U, 
open Uw hart nog meer voor mij, opdat ik Uw liefde nog dieper kan beseffen, opdat 
Uw liefde mij nog meer kan vervullen, opdat ik U geheel en al kan liefhebben, opdat 
ik mijn weg zo kan gaan als U het voor mij hebt voorzien.’ 
 
Vraag Mij om meer liefde, vraag Mij om het herkennen van Mijn aanwezigheid. Ik 
ben bereid om alle wensen te vervullen, enerzijds natuurlijk in het geestelijke, want het 
is immers de geestelijke groei die Ik bevorder met al Mijn middelen en met Mijn 
goddelijke macht, en ook materiële wensen vervul Ik als jullie die aannemen uit Mijn 
hand, als jullie geen materie in bezit willen nemen, maar die vrij laten en weer aan Mij 
geven. Dat betekent: Jullie bezitten materiële goederen, maar jullie noemen die niet 
jullie eigendom, maar nemen die aan als gave of als lening uit Mijn hand. Dan blijft de 
ziel vrij van de materiële druk, want die is het die zorgen brengt en zo de liefde tot Mij 
verhindert. 
 
Bij deze kring, die Ik hier bijeen geroepen en beroepen heb, is het zo dat Ik 
vanzelfsprekend zou willen dat jullie, die hier zijn, tot de uitverkorenen behoren, want 
er zijn niet veel die bereid zijn vanuit het geroepen zijn de stap naar de uitverkorenheid 
te maken. En hen die Ik bijeenroep wil Ik ermee vertrouwd maken om hun weg zo te 
gaan dat ze bereid zullen zijn om alles te geven en alles te aanvaarden uit Mijn hand. 
 
Deze offergang te gaan, betekent bereid te zijn offers te brengen, hen te vergeven die 
jullie beledigen of jullie belasteren, haten of vervolgen. De vergeving, Mijn kinderen, 
is zo belangrijk en noodzakelijk. Je kunt dat enerzijds volbrengen met de kracht van de 
ziel, maar er zijn momenten en situaties in jullie leven waarin jullie niet de kracht 
opbrengen om te vergeven. Dan moeten en kunnen jullie aanspraak maken op Mijn 
vergeving voor jullie. 
 
Dat betekent: verbind je in de liefde met Mij, vind Mijn liefde in jullie en deze alles 
vergevende liefde kunnen jullie aanwenden in onzelfzuchtigheid en overgave van 
jullie ziel, zodat jullie dan in staat zijn om alles te vergeven, zoals ook Ik de mensen 
alles vergeven heb die Mij vervolging en moord hebben aangedaan. 
 
Wat gebeurt er nu met de vergeving wanneer jullie aanspraak maken op Mijn 
goddelijke macht en die laten werken, wanneer jullie Mij in en door jullie laten 
vergeven? Dan leggen jullie Mijn vergeving, dus Mij, in de mens die jullie vergeven. 
Wat wil dat zeggen? Jullie leggen een goddelijk zaadje van vergeving in de ziel van 
deze mens. Het is dus niet alleen een daad die jullie vergoddelijkt, maar het is een 
daad van naastenliefde in de zin dat jullie die mens de genade geven, dat jullie Mij als 
geestelijk zaadje in deze mens leggen. Vervolgens kan het gebeuren dat dit zaadje een 
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keer zal opkomen en verlossing teweeg zal brengen, maar het kan ook zijn dat het 
verdort, als de mens verder in zonde volhardt en niet bereid is een andere weg in te 
slaan. 
 
En toch is het zo dat door veel vergeven door Mijn kinderen er veel zaden van de 
vergeving worden gestrooid, waardoor er allerwegen en dikwijls verlossing en 
bevrijding tot stand komt. Het is een groots werk dat daardoor gedaan wordt. Bedenk 
daarom hoe belangrijk het is om in de liefde te leven, om te vergeven en samen met 
Mij de mensen tegemoet te treden. Want aan Mij is toch alle macht gegeven, 
goddelijke macht en kracht die in jullie woont. Jullie moeten die alleen gebruiken, 
jullie moeten je alleen bereid verklaren Mij in en door jullie te laten werken – in 
onzelfzuchtigheid en offerbereidheid. 
 
En zo komen we terug bij het kindschap van God. Deze unieke gelegenheid die jullie 
nu hebben in deze wereld die geheel en al in duisternis gevallen is, maar waarin Ik 
Mijn genade en barmhartigheid vergroot heb in een afmeting die er nog nooit eerder 
was. Bedenk dus de betekenis van het feit dat Ik jullie naar Mij toe geleid heb en dat 
Ik bereid ben jullie uit te verkiezen, opdat jullie eens met Mij samen leven in 
eeuwigheid als kinderen van jullie hemelse Vader, vervuld met Mijn geest, om zelf 
goden te zijn met Mij en door Mij, om te heersen over de oneindigheid. Dat jullie je 
dan zullen bewegen in de vrijheid van Mijn wil, want alleen Mijn wil is vrij, omdat die 
volmaakt is. In de liefde van Mijn wil kan men niets verkeerd doen, want 
volmaaktheid realiseert zichzelf. Dat betekent het om een kind van God te zijn. Doe er 
daar daarom alles aan om in dit leven op aarde dit doel te bereiken. 
 
Wat betekenen de noden en zorgen van dit aardse leven in dit moment van de 
eeuwigheid waarin jullie je nu bewegen, in vergelijking met het eeuwige leven aan 
Mijn zijde? Aan de zijde van de God die deze schepping in het leven riep, die alle 
zonnen, sterren en planeten in het leven riep – een oneindige zee van goddelijke 
gedachten die Ik in Mijn bewustzijn geplaatst heb, want de oneindigheid is een 
geestelijke ‘ruimte’, waarin jullie je als vrij geplaatste gedachten bevinden, met de 
mogelijkheid weer in te gaan in Mijn liefde en in de vrije wil om één te worden met 
Mij in eeuwigheid. 
 
In deze waarheid van het leven heb Ik jullie geleid – niet veel mensen weten dat. Op 
de ontelbare planeten en sterren bestaat ook een waarheid, maar die verschilt van de 
waarheid van deze aarde, want die is van een andere orde, omdat die zich openbaart in 
de absolute duisternis en niet in het licht. 
 
Dit zijn voorlopig Mijn woorden. Ik zegen jullie, leg Mijn handen op jullie, doorstraal 
jullie zielen met de liefdesstraal uit Mijn hart. Ik heb jullie lief. Ik ben bereid alles te 
doen, opdat jullie je doel bereiken. Ik heb dat al gedaan, aanvaard daarom Mijn offer, 
door dit offer hebben jullie de mogelijkheid in dit aardse leven het hoogste doel te 
bereiken: Mijn kind te zijn in eeuwigheid. Amen.” 
 

Lied: Jezus komt, ben je bereid – Anja Schraal 
 
Jezus spreekt: Mijn kinderen, wat betekent het wanneer Ik zeg: Het hemelrijk moet 
geweld worden aangedaan, en zij die het niet met kracht naar zich toe trekken, zullen 
het niet bezitten. Wat betekent het wanneer Ik zeg: Jullie moeten een oog uitrukken of 
de hand afhakken, zoals dat in de Bijbel staat. Dat zijn gewelddadige woorden, die 
natuurlijk geestelijk begrepen moeten worden. Het hemelrijk heeft geweld nodig 
betekent dat men zich geweld moet aandoen in de zin dat men dingen loslaat die 
iemand hinderen op de weg naar Mij. Aardse belangen die op jullie drukken, die jullie 
voeten verlammen, die jullie ogen afsluiten voor Mij, die jullie armen belemmeren om 
te handelen volgens de goddelijke wil.  
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En er staat ook: Wie de ploeg ter hand neemt en ziet naar wat achter hem ligt, is ook 
niet geschikt voor het rijk van God. Mijn kinderen, daarbij gaat het erom het verleden 
verleden te laten zijn, want Ik ben een God die altijd nieuw is in elk ogenblik. En elk 
nieuw ogenblik dat Ik jullie geef, kunnen jullie binnengaan met de blik vooruit en het 
verleden achterlaten, dat jullie hindert op de weg naar Mij en met Mij. 
 
Er zijn zoveel gedachten in jullie die jullie bezighouden, jullie zwerven met jullie 
gedachten zo vaak in het verleden, wat er gebeurd is, wat jullie aangedaan werd, wat 
jullie verkeerd gedaan hebben, en zo gonzen de gedachten heen en weer en binden 
jullie ziel aan de zuiging van het verleden, aan de dood. Maar zo gaat het niet. De blik 
moet naar voren gericht zijn, op Mij. Jullie moeten vrij zijn voor Mijn geest. Voor 
Mijn geest van liefde. De ziel moet ruimte in zich scheppen, opdat Ik plaats in jullie 
heb, opdat Ik in jullie en door jullie kan werken. 
 
Het geweld dat jullie jezelf moeten aandoen is, dat jullie je ogen afwenden van de 
wereld; niet in de zin dat jullie geen beroep meer uitoefenen of jullie aardse 
verantwoordelijkheid niet meer nakomen. Maar laat de wereld wereld zijn met haar 
wetenschap, met haar geldmiddelen, met alle tamtam die jullie dagelijks aangeboden 
wordt in de media. Want dat is alleen maar leugen en valsheid. En wie zich in hoge 
mate voor leugen en valsheid interesseert, die heeft zelf nog leugen en valsheid in 
zich. En als jullie je ogen afwenden van deze dingen, wordt jullie ziel vrij, dan heb Ik 
plaats in jullie, en dan verdwijnt elke leugen en elke valsheid in jullie, en waarheid 
neemt zijn intrek, de waarheid van de liefde. En het licht van de liefde zal jullie ziel 
helemaal verlichten en zal jullie de vervulling geven waar jullie zozeer naar verlangen 
en die de wereld jullie niet kan geven. 
 
Dit licht van de liefde zal elke zorg en vrees voor de toekomst van jullie wegnemen, 
want jullie zullen beseffen wat een verzorgende en liefdevolle God Ik ben voor Mijn 
kinderen. Ik heb Mijn leven toch voor jullie gegeven … op een gruwelijk manier heb 
Ik Mij geofferd, opdat Mijn kinderen het leven hebben. En Ik zou steeds bereid zijn 
het weer te doen voor ieder van jullie. Jullie kunnen de grootsheid en de diepte van 
Mijn liefde niet begrijpen voor hen die zich op weg hebben begeven om Mijn kinderen 
te zijn.  
 
Daarom zeg Ik nogmaals: Heb er alles voor over om je doel te bereiken, worstel en 
strijd om Mijn tegenwoordigheid elke dag opnieuw, wees bereid offers te brengen, te 
vergeven, niet te verwijten. Het is goed dat jullie onderscheid maken tussen goed en 
kwaad, maar doe het met Mij, jullie hebben daar goddelijk licht voor nodig, want op 
deze aarde kan het aardse oog waarheid en leugen niet meer onderscheiden; zo 
geraffineerd heeft de vijand van het leven het opgezet, dat de mensen de leugen voor 
waarheid houden en de waarheid voor leugen. Daarom roep Ik jullie ook bijeen om 
jullie dit te zeggen, zodat jullie je helemaal op Mij zullen afstemmen. 
 
Ik trek jullie ook bij de wereld vandaan, en er zullen nog tijden komen waarin jullie 
geïsoleerd zullen zijn, enkelen van jullie leven nu al teruggetrokken van de wereld. 
Vaak noemen Mijn kinderen dat eenzaamheid en ze begrijpen niet waarom Ik hen voor 
een bepaalde tijd in de eenzaamheid en het alleen-zijn heb gebracht – maar wat zou Ik 
dan van Mijn kind willen als Ik het van de wereld heb geïsoleerd? Ik wil dat het zich 
geheel en al voor Mij opent, Ik wil dat het zich helemaal op Mij concentreert en 
afstemt in deze ruimte van de eenzaamheid, met zo weinig mogelijk afleiding, met zo 
weinig mogelijk contact met de wereldse mensen die geen God kennen en willen. 
Opdat de geest zich in jullie ontwikkelt, opdat jullie zielen een gevoel voor de geest 
van het hart krijgen zonder de inwerking en het gepraat van de wereldse mensen. Het 
is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het geestelijk leven. Kom dus niet in 
opstand als je alleen bent of eenzaam, het is noodzaak – Ik ben toch immers van alles 
op de hoogte. 
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Ja, Mijn kinderen, deze wereld is tot hel vervallen. Nu is het zo dat deze aarde 
eigenlijk – jullie weten het – een levend organisme is, maar deze wereld stelt ook een 
mens voor. Nu vragen jullie je af: ‘Hoe moet ik dat begrijpen?’ Welnu, er zijn de 
afzonderlijke van elkaar gescheiden continenten en er zijn de afzonderlijke landen met 
hun volkeren. En elk continent en elk land stelt een deel van de ziel en de geest van 
deze mens voor. 
 
Er is een hart, de armen, de benen, de organen, de hersenen – het verstand, de ogen, de 
oren, de mond; elk land en elk continent stelt een deel van de geestelijke mens voor. 
Maar nu is het zo dat de volkeren door elkaar gegooid werden – met kwade opzet. Het 
oog wil het oor zijn, de hand de voet … en zo voort; daardoor is deze aardse mens tot 
een invalide geworden – en zo gedraagt hij zich ook, zo gedragen de mensen zich nu. 
Deze aarde is tot een geestelijk verdwaald en lichamelijk misvormd mens geworden. 
En jullie daar middenin hebben deel aan deze chaos, aan deze verkeerdheid, maar Ik 
heb jullie in een veilige ruimte geplaatst. 
 
En Ik heb eilanden gevormd over de hele aarde die dit misvormde wezen in leven 
houden. Hier en daar laat Ik Mijn geest invloeien. Zo zijn er in mindere of meerdere 
mate door Mij doordrongen liefde-eilanden, geestelijke gemeenschappen en 
gemeentes, die het leven op deze aarde nog enigszins draaglijk maken door hun 
geestelijke invloed die Ik door hen naar de wereld toe zend. Ja, de goddelijke 
gedachten die Ik in jullie vorm, houden deze wereld in leven; dat is een opgave van 
Mijn kinderen reeds in hun rijpingstijd. 
 
Daarin zien jullie ook hoe waardevol jullie bestaan is op deze aarde, als jullie je voor 
Mij bereid verklaren, opdat Ik door jullie liefde kan uitzenden in de wereld, hetzij in 
de voorbede, hetzij in het vergeven, in de barmhartigheid en het geven van vrede, om 
de duisternis in de ban te houden. Zo zijn jullie medestrijders in de geestelijke strijd 
van goed tegen kwaad in deze laatste tijd. 
 

Amazing Grace 
 
Samuel: Er zijn kinderen van God op deze aarde die al zozeer van de geest van Jezus 
vervuld zijn dat ze in de geest bijeenkomen en dan komt Jezus naar hen toe en overlegt 
met hen wat Hij dan nu met deze aarde zal doen. Het is een kleine kring en de Vader is 
in hun midden en spreekt: “Mijn kinderen, hoe moet Ik nu deze aarde aanpakken, 
wanneer moet Ik ingrijpen? Zoveel van Mijn kinderen zijn nog niet gereed, ze strijden 
en worstelen, en Ik wil toch dat allen gereed zijn als het in de laatste dagen gaat 
gebeuren – geef Mij toch een goede raad.” 
 
Ja, dat zegt de Vader, want Hij wil toch samen met Zijn liefsten alles vorm geven. En 
zo heft Hij hen op in dit raadsbesluit van de liefde. En dan zeggen de kinderen: “Lieve 
Vader, U vraagt ons, maar wat moeten wij U aanraden? Enerzijds willen wij dat dit 
satanische optreden op deze aarde spoedig afgelopen zal zijn, anderzijds zien we de 
noodzaak van toebereiding voor nog zoveel van Uw kinderen, die nog niet bereid zijn 
om U alles te geven, die hun leven maar voor een klein deel aan U hebben gegeven. 
Zo kunt U hen niet leiden naar waarheen U hen graag wilt leiden, zo kunt U Uw plan 
met hen niet verwezenlijken. 
 
En zo gaat het heen en weer en de Vader zegt: “Mijn kinderen, Ik zal nog een beetje 
wachten, Ik zal nog op veel plaatsen een korte tijd rust laten heersen. En pas dan zal Ik 
grote nood laten komen over deze aarde en over de goddelozen. Maar dan moeten ook 
zij die nu nog niet gereed zijn, gereed zijn. En deze grote nood die komen zal, verschilt 
van land tot land en van mens tot mens en is voor ieder mens zo gevormd dat hij 
daarin de mogelijkheid heeft zich op de bodem van de deemoed te stellen in zijn 
hulpeloosheid en zijn pijn, opdat voor enkelen of voor velen er toch nog bevrijding 
plaats kan vinden. 
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Maar jullie staan onder Mijn bescherming, jullie die nu al bereid zijn Mij te dienen 
met jullie leven, zoals Ik dat verwacht van allen die Ik geroepen heb, dat ze in Mijn 
tegenwoordigheid treden doordat ze hun leven aan Mij geven, Mij de ruimte geven in 
hun ziel, zodat Ik hen vervullen kan en dat Ik hun verlangen stil, dat Ik hun verlangen 
in de juiste banen leid, want bij velen is het verlangen nog op de wereld gericht – en 
dat is geen vervulling, want de afgrond van de vergankelijkheid trekt alles met zich 
mee, iedere dag, ieder uur, iedere minuut. Maar het verlangen dat zich op Mij richt is 
onvergankelijk, de vervulling ervan kent geen tijd, die vervulling ligt in de maat van 
de eeuwigheid. 
 
En zo wacht Ik nog een beetje, om allen de mogelijkheid te geven zich nog meer in te 
spannen, vooruit te kijken – dit ‘offer’ te brengen, Mij jullie leven te geven, want dan 
schenk Ik jullie Mijn leven.” 
 
Samuel: “Zo roept de Vader deze kleine kring steeds weer bijeen en beraadslaagt met 
Zijn kinderen en Hij nodigt ook velen daartoe uit die niet bewust zijn dat ze zich in 
deze kleine kring bevinden. Want soms wordt de ziel naar plaatsen gebracht en in 
situaties die ze niet waarnemen in hun aardse bestaan en toch is er een geestelijk leven 
dat zich tegelijkertijd afspeelt in de mens, waarvan hij vaak niet weet dat het gebeurt. 
Zo zijn ook hier aanwezigen onbewust mee betrokken in deze geheime raad van de 
kinderen van God, en de impulsen die jullie in jezelf waarnemen, of jullie nog tijd 
nodig hebben of dat jullie al liever aan het eind zouden willen zijn, dit gevoel en deze 
behoefte nemen jullie mee uit deze kleine kring waarin jullie zielen zich bevinden 
zonder het te weten.” 
 
Zo zegt de Vader immers ook steeds weer: “Ik werk aan jullie in de verborgen hoeken 
van jullie ziel, dan tref Ik de voorbereidingen, dan bepaal Ik de richting, dan open Ik 
ruimten voor jullie. En pas wanneer jullie deze stap van totale overgave aan Mij 
zetten, gaan deze ruimten van jullie zielen die Ik voor jullie voorbereid en gevormd 
heb open – waarin Ik woon en op jullie wacht. 
 
Mijn kinderen, Ik zeg jullie: Alles is goed, alles is goed aan Mijn zijde. Aan Mijn zijde 
is er geen vrees, niet voor de dood, niet voor de toekomst. Aan Mijn zijde vinden jullie 
vrijheid en geborgenheid, onafhankelijk van alle uiterlijke omstandigheden. Of jullie 
je in armoede of in rijkdom bevinden, in eenzaamheid of in gezelschap van familie of 
in beroep, aan Mijn zijde is alles goed. Als jullie aan Mijn zijde lopen, je in Mijn 
tegenwoordigheid bevinden, zullen jullie steeds meer het gevoel van geborgenheid en 
onsterfelijkheid in jezelf ervaren, het gevoel van het eeuwige leven. En jullie zullen 
steeds meer het verschil zien in wat het betekent een waar kind van God te zijn of een 
slaaf van de wereld. Deze discrepantie steeds meer te beseffen, is nodig en moet 
aansporing zijn om je geheel aan Mijn zijde te scharen, om vanuit Mijn visie de wereld 
te bekijken.  
 
Mijn kinderen, als jullie ’s morgens ontwaken, sta Ik aan jullie zijde en wacht vol 
verlangen op jullie blik, de blik van jullie hart, dat jullie die op Mij zullen richten, 
opdat onze harten elkaar ’s morgens al ontmoeten. Dan nemen jullie Mij al mee in de 
dag en Ik begeleid jullie de hele dag. Zo klop Ik aan de deur van jullie hart en wacht Ik 
er dagelijks op dat jullie die voor Mij open doen … steeds vaker … ieder uur, iedere 
minuut, zodat uiteindelijk ieder ogenblik een ogenblik van Mijn tegenwoordigheid in 
jullie is, en dat is dan de geestelijke wedergeboorte in Mij.  
 
Dat heb Ik voor jullie voorbereid, dat wil Ik jullie graag geven; en laat niemand zich 
onwaardig voelen om dit doel te bereiken. En toch is juist het gevoel van 
onwaardigheid voorwaarde voor de vervulling, want dat getuigt van deemoed. 
Deemoed is de basisvoorwaarde voor het ontvangen van de Heilige Geest. Deemoed 
legt getuigenis af van het feit dat de mens uit zichzelf niets kan en alleen met Mij en 
door Mij kan leven en liefhebben. Als jullie dit beseffen, dat jullie je zonder Mij in de 
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dood bevinden en alleen met Mij samen kunnen leven, dan wordt in jullie de wens en 
de behoefte aan Mijn tegenwoordigheid in jullie steeds sterker.” 
 

Lied: Sanctus uit Cäcilienmesse van Charles Gounod 
 
Samuel: “Lieve hemelse Vader, wij vragen U of U nu ook de zielen van de broeders en 
zusters die vandaag niet konden komen, mee naar binnen wilt nemen, en ook van hen 
met wie het niet goed gaat, die in psychische en lichamelijke nood zijn, opdat ook zij 
nu door U aangeraakt worden en dat U Uw handen op hen legt. 
 
Nu hebt U ook de deur van gene zijde geopend, veel zielen zijn nu om ons heen, 
overledenen die U deel laat nemen, want Uw roep weerklinkt niet alleen naar Uw 
kinderen en naar de mensen die in het lichaam leven, maar die roep weerklinkt ver uit 
naar de geestelijke wereld, en ook naar de duisternis. En wie deze roep, die als een 
lichtstraal uit Uw hart naar de duisternis is, aanpakt, kan zich langs deze straal van 
barmhartigheid voortbewegen en vindt de weg die U bereid hebt voor deze ziel, opdat 
genezing, verlossing en bevrijding kan plaatsvinden. 
 
Voor de zielen die er vandaag bij zijn en Uw woord mogen horen, is het een grote 
gebeurtenis van genade en barmhartigheid. Het zijn vele duizenden die nu hier deze 
ruimte omringen. Enkelen zijn weer weggegaan, ze kunnen niets beginnen met de 
woorden die hier gesproken worden. Maar toch zijn er velen die hongerig zijn naar Uw 
woorden, lieve Vader, en ze hebben dorst naar waarheid. En zo straalt U naar de 
harten van deze zielen en geeft hen de mogelijkheid om nu een andere weg in te slaan, 
opdat ze zich losmaken van de materie en van de dood van deze wereld. Want de 
materie is dood en wie zich aan de materie bindt, die sterft de eeuwige dood van de 
materie. En pas als men vrij wordt van de materie, als de ziel zich losmaakt van 
materiële bindingen en gedachten, kan ze haar weg voortzetten naar het geestelijke 
Vaderland, dat onze hemelse Vader bereid heeft voor alle zielen en alle mensen van 
deze aarde, als ze maar willen. 
 
Wees dan gezegend in de naam van onze hemelse Vader, nu in dit uur en verder daar 
bovenuit met de macht van de liefde die deze ruimte nu vervult en naar buiten straalt 
en zich over dit land uitspreidt, over dit continent, als een lichtgolf, een vloed van licht 
die deze aardglobe nu omhult en het duister doordringt en bewerkt, zodat het voor een 
tijd afgezwakt wordt. Ja, lieve Vader, dat gaat nu allemaal uit van deze ruimte. Wat 
wij met een menselijke maatstaf niet kunnen meten, en toch als U zo’n kring bijeen 
roept, wilt U niet alleen Uw kinderen bedenken, maar een groots werk volbrengen. 
 
Nu is het toch zo, lieve Vader, dat U overal tegenwoordig bent, en in de hemel woont 
U in elk huis van Uw lievelingen; maar toch komt het ook voor, dat U zich soms 
overal onzichtbaar maakt en U zich ‘slechts’ in één persoon en gestalte bevindt. Dat 
doet U soms wanneer U naar Uw kinderen van deze aarde komt. Dan is de hemel leeg 
in de betekenis dat U zich daar niet meer bevindt en dus alle ogen en harten van de 
hemelbewoners op U gericht zijn – en dat is nu hier in deze ruimte. 
 
Deze liefdesinstraling van de hemelbewoners vult nu deze ruimte, ze zenden hun hele 
liefde naar hen die naar deze aarde gegaan zijn, om hier dit avontuur van het 
kindschap van God te wagen. Ze bidden elke dag voor ons, sturen gedachten van 
liefde naar ons, begeleiden ons en zijn vaak ook verdrietig als wij verkeerde wegen 
inslaan – en zo is het een eenheid van de liefde. Onze zielen bevinden zich immers 
altijd aan gene zijde in de geestelijke wereld. Eigenlijk hebben wij de geestelijke 
wereld nooit verlaten, ze werd alleen door de materie overdekt, we hebben ons 
omkleed met materie. Die leggen we bij het sterven weer af, dan wordt zichtbaar wat 
er altijd al was en is, wat we echter niet konden en kunnen zien. 
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Zo is er nu een grote geestelijke gemeenschap met onze hemelse Vader in het midden, 
die hier in deze ruimte staat, waardig, met een liefdevolle, zachte blik, met stralende 
blauwe ogen vol liefde.” 
 
Hij zegt: Ja, Mijn kinderen, zo sta Ik in jullie midden, zo is het ook voor Mij een grote 
vreugde om bij Mijn kinderen te mogen zijn, een vervulling van Mijn verlangen als 
Vader. Ja, Ik draag ook verlangen in Mij, welke vader, welke moeder zou geen 
verlangen naar zijn of haar kinderen hebben als ze de wereld waren ingetrokken en ze 
keren dan weer terug naar huis. Wat is er mooiers voor een vader- moederhart als de 
kinderen terugkeren naar de vrijheid van hun liefde. Een groot vreugdefeest wordt dan 
aangericht. 
 
En zo geef Ik veel kleine vreugdefeesten, zoals dat hier er een is. Mijn kinderen, Ik 
heb in dit uur een instraling in jullie harten volbracht en volbreng ze, en jullie zullen 
deze dag als een ander mens beëindigen dan zoals jullie vanmorgen wakker geworden 
zijn en deze dag zijn begonnen. Want op grond van de bereidheid van jullie hart kon Ik 
Mijn geest in jullie uitbreiden. Ik kon en kan in jullie meer ruimte scheppen voor Mijn 
liefde. En jullie zullen deze verandering zien, jullie zullen merken hoe de liefde in 
jullie zich vergroot en jullie die mogen en moeten gebruiken in jullie aardse bestaan. 
 
En zo kan het iedere keer een beetje meer worden, een beetje meer liefdesgeest in 
jullie, altijd in overeenstemming met jullie bereidheid, overgave en deemoed. Maar 
jullie weten wel wat nodig is om je doel te bereiken.” 
 
Samuel: Jezus laat mij een beeld zien van een mens die honderd grote en kleine en 
gekleurde ballonnen aan lange koorden in zijn handen houdt. En dan komt er een 
storm in de wereld en de ballonnen worden door elkaar gehusseld, trekken die mens 
heen en weer, trekken en slepen hem over de grond heen en maken hem tot een 
marionet van deze uiterlijke omstandigheden en gebeurtenissen, terwijl hij de koorden 
krampachtig vasthoudt. 
 
De ballonnen zijn de gedachten van de mens en de storm is de satanische energie van 
deze wereld, die de gedachten van de mens bepaalt en beheerst, en hij komt daarbij 
niet tot rust. Als hij de koorden los zou laten zou hij zijn wereldse begerige en 
zorgelijke gedachten loslaten, dan zou hij er vrij en onbelast bij staan, zou vrij kunnen 
beslissen wat hij denkt en waar hij naar toe gaat. Hij zou baas over zijn gedachten zijn 
en niet andersom. Er zou ruimte in zijn ziel ontstaan, opdat nieuwe, goddelijke 
gedachten in de ziel geboren en waargenomen kunnen worden.  
 
De liefde tot Jezus Christus opent onze handen, zodat wij de koorden van aardse 
gebondenheid loslaten en ze vrij hebben voor de daden van naastenliefde. 
 

Lied: Thank You – Jesus Army 
 
(…) 
 
Over de vraag: Wanneer komt Jezus terug? 
 
Voor Zijn kinderen is Hij al gekomen. Voor ons gaat het er om nu Zijn 
tegenwoordigheid in ons te herkennen en te manifesteren door de liefde tot Hem en tot 
onze medemensen. Anders leven wij meer in verwachting dan in de tegenwoordigheid 
van Jezus Christus en kunnen Hem daardoor niet zien. 
 
Belangrijk: We moeten de geestelijke wedergeboorte niet willen bereiken omdat we in 
de eindtijd leven en omdat Jezus terugkomt en we dan immers bereid moeten zijn en 
omdat we tot de uitverkorenen willen behoren, maar alleen de vrije liefde tot Hem in 
het hart en tot de naasten moet motivatie en aansporing zijn om deze weg te gaan. Laat 
ieder zich daarom oprecht afvragen: Doe ik het vrij en ongedwongen uit liefde? Of 
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slechts uit plichtsvervulling? Of span ik me alleen in omdat ik bang ben om te falen of 
gestraft te worden wanneer ik de geboden van God niet nakom? 
 

Lied: Abwun ‘Vater Unser’ auf aramäisch – Antje Nagula 
 
Jezus zegt: „Mijn kinderen, gezegend zijn jullie in dit uur en daarboven nog op jullie 
verdere weg door de tijd op deze aarde. Jullie hebben het gehoord, dat jullie zelf de 
keuze hebben en de beslissing kunnen nemen met betrekking tot datgene wat jullie 
tegenkomen op je weg – met Mij of zonder Mij. Steeds hebben jullie deze keuze en sta 
Ik tot jullie beschikking.  
 
Jullie weten: De wereld is luidruchtig, ze schreeuwt en dreunt, ze probeert met kabaal 
en lawaai de zielen te verdoven en aan haar zijde te trekken. En Ik sta daar, alleen, in 
een eenvoudig kleed, als bedelaar voor de deur van jullie hart wanneer Ik aanklop. Ik, 
God, de Almachtige, en klop zacht aan, een zacht waaien trekt door jullie hart, als Ik 
aanklop. Ga daarom vaak naar de stilte en luister naar Mijn stem. En vraag: ‘Vader, 
geef mij impulsen van Uw liefde, praat tegen mij, ik ben bereid om Uw woord te 
horen, om Uw tegenwoordigheid te ervaren, Uw geest te ontvangen.’  
 
Als jullie zo vragen en in de stilte Mij verwachten, dan zullen we elkaar ontmoeten, 
Mijn kinderen, in een ogenblik vol liefde en met een ogenblik vol liefde, met een stille 
aanraking van het hart, met het zachte geweld van de liefde. En dan zullen jullie steeds 
meer voelen wat het betekent deze weg met Mij te mogen gaan, wat het betekent Gods 
kind te zijn op deze aarde, in deze genade te mogen leven. Waar toch zoveel zielen, 
ontelbare in deze schepping, zich niet in de positie bevinden waarin jullie je bevinden. 
 
Waardeer dit, waardeer de meerwaarde die jullie daardoor hebben en die Ik jullie geef 
en aanvaard deze ook; want als Ik jullie niet had geroepen en als Ik jullie niet had 
opgevoed tot Mijn kinderen, dan zou er geen voleinding zijn. Maar de voleinding ligt 
altijd al in Mijn roep, de voleinding ligt dus in jullie, want de roep heeft weerklonken 
in jullie hart. 
 
Mijn kinderen, samen zullen we het volbrengen. Geloof daar vast aan, hou vast aan 
Mij, dan wordt alles goed. Amen.” 
 
Samuel: Als Jezus tot ons spreekt, dan is het zo dat Hij ons hart met Zijn geest 
verenigt, opdat er een gemeenschappelijke geest ontstaat, een eenheid in de geest, een 
goddelijke broeder- en zusterliefde in Jezus Christus. Dit is zichtbaar in de geestelijke 
wereld. Onze broeder- en zusterkring vormt een lichtkruis van hart tot hart. Jezus staat 
in het midden, vanuit Zijn hart gaan stralen naar ieders hart en het ziet er dan uit als 
een wiel met spaken, dat zich dan met licht opvult en er ontstaat een lichtvlak dat zich 
dan uitdijt over deze plaats, over het land, over het continent, over de hele aarde en die 
omhult. Deze stroom van licht gaat van hier uit, zo zijn wij meebetrokken in dit licht 
van genade en barmhartigheid. 
 
Als één enkel mens of een kleine of grote gemeenschap waarachtig bidt in de liefde 
van Jezus, dan vormen ze met Jezus zo’n lichtbron en zo’n lichtgolf, die zich dan 
uitbreidt en voortzet, onzichtbaar voor het aardse oog en toch reëler dan materiële 
voorvallen ooit kunnen zijn. Zo strijden wij een strijd niet alleen in de zichtbare 
wereld, maar wij zijn deel van het leger van God, die haar strijd in de geestelijke 
wereld volbrengt. En hoe meer goeds wij doen, hoe inniger wij Jezus liefhebben, des 
te inniger verbinden wij ons met de goddelijke geest die alles doordringt. Zo wordt de 
eenheid en de kracht van de liefde steeds sterker en machtiger. 
 
Ja, alle geestelijke activiteit neemt deel aan de geestelijke strijd van goed tegen kwaad 
in deze laatste tijd. Het goede geestelijke in ons is immers verbonden met het 
alomtegenwoordige goede geestelijke buiten ons en zo vormt het goede een uniforme 
macht, zoals ook het kwaad een uniforme macht vormt in verbinding mens en globale 
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zelfstandige macht van het satanisch gevallen aardse bewustzijn, echter in wederzijdse 
haat en nijd – en dat is de grote zwakheid van het kwaad in het netwerk van zijn 
oorlogspartijen. 
 
Precies het tegenovergestelde is bij de kinderen van God het geval, die een goddelijke 
eenheid vormen. Daarom probeert de satanische geest deze eenheid te verstoren door 
onenigheid en geruzie onder de broeders en zusters en afgunst te strooien en 
geestelijke hoogmoed te zaaien. 
Alleen op de bodem van de deemoed kan goddelijke eenheid en eendracht ontstaan en 
bestaan, kan goddelijke liefde groeien en gedijen, kan onze hemelse Vader ons 
vervullen met Zijn Heilige Geest. 
 
(…) 
 
Ik wil nog toevoegen dat de hier bekend gemaakte woorden voor alle broeders en 
zusters gelden. Ze zijn voor al degenen gesproken en geschreven die ze met een 
liefdevol hart horen en lezen, die door de hier waaiende geest van de liefde en de 
waarheid van Jezus Christus aangeraakt zijn en zich daarin herkennen. Want de Vader 
arrangeert deze bijeenkomsten niet alleen voor de hier en daar aanwezigen, maar Zijn 
woorden moeten en willen uitgaan naar de wereld en ingaan in alle voor Zijn liefde 
geopende harten van deze aardse wereld. 
 
Jezus met ons, Jezus in ons 
Samuel 
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Feierstunde 17 augustus 2024 in Bellheim 
 
 
 
Geliefde Jezus, U hebt ons hier bijeengebracht in deze kring om ons geschenken te 
geven uit Uw hart, om ons Uw woord te geven, om ons te laten zien wat een 
liefdevolle en verzorgende Vader U voor Uw kinderen bent. Zo is Uw hart wijd 
geopend en U hebt ook ons hart geopend. Vol verlangen verwachten wij Uw woord … 
 
Jezus spreekt: “… zo ben Ik bij jullie, Mijn kinderen en geef jullie Mijn vrede. Ja, 
Mijn hart is wijd geopend, Mijn liefde straalt door deze ruimte. Zo heb Ik ieder van 
jullie geroepen en de weg bereid, opdat jullie hier konden zijn in deze kring op deze 
dag van vreugde en ontmoeting in de liefde – met Mij en tot Mij. Want de liefde is 
toch het fundament waarop wij ons gezamenlijk bewegen. 
 
De liefde heeft jullie geroepen, de liefde heeft jullie geleid en jullie zijn die roep 
gevolgd, deze zachte, stille roep, dit fluisteren in jullie hart, en toen heb Ik de uiterlijke 
omstandigheden zo geleid, dat dit fluisteren in jullie hart zich verbindt met de 
uiterlijke levensvoorwaarden en –omstandigheden. En het is een eenheid geworden, zo 
mogen jullie aan Mijn zijde lopen, aan Mijn hand, hart aan hart, liefde met liefde. 
 
En jullie zeggen: “Ik kan mij een leven zonder mijn Jezus niet meer voorstellen.” Wat 
wil deze uitspraak zeggen, Mijn kinderen? Dat betekent toch dat Ik in jullie al 
ontwaakt en levendig geworden ben, want anders zouden jullie deze woorden niet 
kunnen spreken. Jullie voelen Mijn levendigheid in jullie hart, en dat is de zekerheid 
voor jullie dat Ik bij jullie ben, en dit moet ook de zekerheid voor jullie zijn dat Ik 
jullie nooit meer zal verlaten. 
 
Want Ik heb toch de deuren geopend, Ik heb de wegen bereid en als Ik een kind op 
weg stuur, dan zal Ik die weg met dit kind ook voleindigen. Natuurlijk bestaat er altijd 
de mogelijkheid dat kinderen zich losrukken uit Mijn hand, omdat ze dit of dat in de 
wereld zien. Dan wijken ze af van deze rechte weg met Mij en gaan een omweg, ze 
gaan naar de duisternis en verdwalen soms – en dan ben Ik er toch altijd en wacht op 
jullie. Ja, Ik ga achter jullie aan en roep jullie, roep jullie terug naar de weg waarop Ik 
sta en waar Ik bereid ben … altijd bereid ben. 
 
Mijn hand is altijd geopend (Jezus reikt Zijn naar boven geopende linkerhand  naar 
ons), zoals ook Mijn hart altijd geopend is (Jezus legt Zijn rechterhand op Zijn hart en 
opent die dan naar voren als teken van toewijding van Zijn hart). 
 
Het is toch Mijn wens dat geen van Mijn kinderen verloren gaat. Ze moeten allemaal 
de weg naar Mij vinden, ze moeten allemaal hun geestelijk Vaderland bereiken, 
waarvan ze eens zijn uitgegaan, dat jullie eens hebben verlaten. De jaren zijn niet te 
tellen, de tijd valt niet af te meten toen jullie eens als Mijn gedachten vrij werden in de 
liefde en erop uittrokken, erop uit gingen naar de oneindigheid van deze schepping. 
Het was een hele lange weg, en nu zijn jullie op dit punt aangekomen waarop de cirkel 
sluit, waarop jullie levenscirkel mag sluiten en jullie weer naar Huis mogen keren naar 
Mij, in Mijn hart. 
 
Want naar deze aarde heb Ik toch de kinderen van Mijn hart gestuurd, en zo wil Ik ze 
met de liefde weer terug leiden naar Mijn hart in de vrijheid van de geest. Is dat niet 
heerlijk, nu, hier op dit moment van jullie God te horen dat Hij jullie zo geleid heeft, 
dat jullie nu voleindigd worden in de kringloop van het leven, en dat nu het tijdstip 
voor jullie gekomen is met de mogelijkheid weer voor eeuwig in te gaan in de hemelse 
wereld. 
 
Maar het ligt altijd in de vrije wil van een kind. De wereld is luidruchtig … ja, wat is 
er van deze wereld geworden, een huis van plezier, het gaat alleen nog maar om 
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amusement, het gaat alleen nog maar om zelfbevrediging, het gaat er alleen maar om 
met geld zoveel mogelijk winst te maken, anderen uit te buiten, om zelf veel bijeen te 
graaien. Maar, Mijn kinderen, jullie weten dat de wereld er daarvoor niet is, maar de 
weg over de aarde is een offergang en dient ervoor dat de ziel naar de deemoed wordt 
geleid, opdat ze vrij wordt van de bindingen aan de wereld. Dat is de basisvoorwaarde 
om één met Mij te worden in de liefde die Ik in jullie hart heb gelegd. 
 
In die zin zijn jullie onafhankelijk, want in jullie hart laait een goddelijk vlammetje en 
jullie zijn er zelf verantwoordelijk voor dat dit tot een grote vlam wordt, tot een licht, 
dat jullie ziel doordringt en doorstraalt. En hoe wordt dit kleine vlammetje tot een 
groot licht? Jullie hart zegt het al – het is de liefde, de liefde tot Mij. En zo is het 
enerzijds een actief liefdeleven, een hoogste activiteit van de ziel in de naastenliefde, 
en anderzijds is het de weg van de deemoed en de overgave aan Mij. Deze twee rails 
van een spoor – de activiteit van de ziel en haar gelijktijdige overgave vormen een 
eenheid. En dit is de weg die jullie kunnen, moeten en mogen gaan. 
 
Ja, het is een mogen, terwijl toch zoveel van Mijn kinderen druk/dwang voelen, omdat 
ze ondanks beter weten toch steeds weer vallen en hun nek breken over hun 
tekortkomingen en fouten, en niet zelden voelen ze de weg van God dan als dwang, als 
moeten, als onvrijheid, omdat er dan een tegenzin ontstaat, die een muur opbouwt 
tussen Mijn kind en Mij. En dan moet Ik deze muur weer afbreken door Mijn kind 
tegemoet te gaan en hem Mijn liefde opnieuw te openbaren doordat Ik hem onmetelijk 
veel barmhartigheid en genade geef. 
 
En zo doe Ik het hier ook, nu, in deze ruimte geef Ik jullie deze woorden van 
barmhartigheid, om jullie te laten zien dat Ik een zorgvolle en liefdevolle Vader voor 
Mijn kinderen ben, dat Ik ieder van jullie zeer liefheb. Dat Ik toch voor ieder van jullie 
afzonderlijk Mijn leven gegeven heb, opdat jullie kunnen leven. Ik heb jullie zonden 
uitgewist, jullie voorbije en jullie toekomstige. Ja, zover reikt Mijn liefde, Mijn liefde 
kent geen grenzen.  
 
Ja, Ik zeg: Mijn kind, Ik maak je vrij van zonde, maar zondig voortaan niet meer. Wat 
betekent dat voor jullie? Er moet een ernstig streven zijn om niet meer te zondigen. Ik 
wil in Mijn kind zien dat het zich inspant, dat het offers brengt. Ik wil zien dat het zich 
elke dag opnieuw oefent in de liefde, om Mij aan de wereld te openbaren door de 
naastenliefde. En als Ik die inspanning zie, dan is het voorlopig al genoeg. Ik verwacht 
geen volmaaktheid, dat kunnen jullie niet, maar jullie kunnen in je onvolkomenheid, in 
jullie struikelen en herhaaldelijk falen in Mijn volkomenheid leven door aan Mijn 
zijde te lopen en zo steeds meer doordrongen worden met Mijn geest van liefde. Dan 
zien jullie steeds meer Mijn zorgzaamheid, dan zien jullie dat Ik steeds bereid ben om 
jullie overeind te helpen en op te richten, dan zien jullie dat Ik jullie omgeving orden 
en zegen, elke dag opnieuw, en dat alles wat jullie tegenkomen voor jullie vooruitgang 
is – als jullie het aannemen. 
 
Daar is deemoed voor nodig. Deemoed is fundament en basis om Mijn liefde te 
kunnen leven. Zonder deemoed is er geen ware liefde, geen ware overgave … en geen 
vertrouwen. Vertrouwen kan men Mij alleen als men Mijn liefde ziet en Mijn liefde 
ziet men alleen als men deemoedig wil zijn. Dat is het toch, Mijn kinderen, waar jullie 
zo erg naar verlangen, naar deze geborgenheid, geborgen te zijn in jullie Jezus 
Christus. Dit bewustzijn, dat gevoel, om het even wat er op deze aarde gebeurt: “Ik 
ben geborgen bij mijn Jezus. Hij behoedt mij en leidt mij. Bij Hem kan ik in de 
akeligste omstandigheden vol vreugde zijn, in de stille vreugdevolle geborgenheid van 
het hart.” 
 
Ja, als een kind zich geheel aan Mij overgegeven heeft, is het vrij van angst en zorgen, 
en die stille vreugde in het hart begeleidt het elke dag opnieuw. Dan zegt de ziel: “Ja, 
mijn Jezus, U bent mijn leven en mijn liefde. Alles van mij behoort U toe, mijn gezin, 
mijn beroep, mijn gezondheid, mijn ziekte, ik geef alles aan U, mijn hemelse Vader. Ik 
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geef het aan U en vertrouw op U, U bekommert zich daarover, U draagt zorg voor 
mijn leven.” 
 
Zoals een aardse vader zich om zijn kinderen bekommert en zorg voor hen draagt en 
een moeder haar leven geeft uit liefde voor haar kind, zo handel ook Ik en heb Ik 
gehandeld, heb Mijn leven voor jullie gegeven uit liefde en barmhartigheid. Ik leef 
deze zorgzaamheid als God in een omvang die jullie je niet voor kunnen stellen En 
toch is het soms nodig om jullie in nare omstandigheden te brengen, want helaas is het 
zo en blijkt het steeds opnieuw: Als het Mijn kinderen te goed gaat dan lonken ze weer 
naar de wereld, dan worden ze lui en traag. Daarom laat Ik het toe dat ze in bepaalde 
nood komen en wereldse druk voelen. 
 
Maar is dit antichristelijk en satanisch gedrag van de wereld niet een zegen voor jullie? 
Opdat jullie steeds meer de toevlucht nemen tot Mij en steeds vaker Mijn nabijheid en 
tegenwoordigheid zoeken. Wat zoveel nood brengt en jullie met zorg en vrees bedrukt 
en tot vertwijfeling brengt, leidt jullie naar Mijn hart. Bekijk het gebeuren op aarde 
met deze ogen, dan is het goed. 
 
Hoe meer ruimte jullie in je ziel aan Mij geven, hoe meer vertrouwen en overgave 
jullie laten zien, des te meer toegang heb Ik in jullie leven en des te meer kan Ik 
binnenkomen in jullie sfeer, om jullie te leiden en te begeleiden, en jullie het 
bewustzijn van Mijn aanwezigheid te geven in een diepte die jullie tot nu toe niet 
kenden – en dit brengt jullie weer in de goddelijke geborgenheid. 
 
Laat deze wereld daarom steeds meer los, wend je ogen af van dat wat er gebeurt. 
Jullie weten in welke tijd jullie leven; jullie weten dat het kwaad zichtbaar moet 
worden, de vrije hand moet krijgen, opdat het uitraast, opdat Ik het uiteindelijk uit de 
macht zal ontzetten, om dan tenslotte eindelijk Mijn rijk van vrede en liefde op deze 
aarde op te richten. 
 
En het duurt niet lang meer, Mijn kinderen, de tijd van rampspoed is allang begonnen, 
die zal in een mate toenemen die jullie je nu nog niet kunnen voorstellen. Daarom is 
het zo belangrijk dit houvast in Mij te hebben, zich elk moment naar binnen te kunnen 
keren naar jullie Jezus die verlangend op jullie wacht en die tot elk van jullie wil 
spreken als beste Vriend, Broeder en Vader. 
 
Ja, Ik spreek indirect tot jullie door dit woordkind, maar Ik wil graag rechtstreeks tot al 
Mijn kinderen spreken …met een zachte stem in jullie hart, door een impuls van 
liefde, door een adem van Mijn goddelijke adem … dat willen jullie toch ook, 
nietwaar? Deze gemeenschap met Mij ervaren, deze hemelse gemeenschap in jullie 
hart met jullie Jezus. En jullie hebben geen idee welk een vreugde het Mij bereidt als 
God, als Vader-God, als een kind zich tot Mij wendt en zegt: “Mijn Vader, hier ben ik, 
eens ben ik uitgetrokken naar de verte en heb daar gezien dat mijn leven zonder U 
geen betekenis heeft, ik kan zonder U niet meer bestaan.” En als Mijn kind terugkeert 
naar Huis, is er een feest van vreugde. Wat is dit feest van vreugde. Het is de 
eenwording in de liefde. 
 
Velen van jullie hebben de hemelen verlaten op basis van deze bijzondere tijd, ze 
hebben zich losgemaakt van de geborgenheid van de hemelse familiegemeenschap om 
deze weg op aarde voor Mij te betreden. En de familieleden die in de hemelse velden 
zijn gebleven, begeleiden jullie. En bij het vreugdefeest van een naar huis kerend kind 
gaat de hemel open en zijn allen daarvoor uitgenodigd, vooral de familieleden van het 
terugkerend kind. Dan zullen jullie de hemelse vreugde voelen, de naar binnen 
stralende vreugde van de goddelijke gemeenschap van ontelbare engelen in de eenheid 
van de liefde tot Mij. 
 
Dit licht straalt ook nu in jullie zielen, licht uit Mijn hart natuurlijk. Ja, de 
hemelbewoners zijn arbeiders in Mijn wijngaard. Ik werk door hen in en vanuit de 
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hemelse velden, want daar heeft iedere geest zijn eigen speciale opgave. En omdat 
deze aarde zich nu in deze tijd, deze eindtijd bevindt, hebben veel hemelse geesten de 
opdracht om stralen naar deze aarde te zenden, vooral naar de harten van Mijn 
kinderen. Ze wekken jullie steeds weer op met gedachten van liefde, raken jullie aan 
met liefdesstralen uit de hemelen. 
 
Is dat niet heerlijk, deze gemeenschap van de liefde? Deze verbinding van hemel en 
aarde, deze Jacobsladder die uit het hart van ieder mens ‘naar boven’ reikt in de 
hemelse velden, waarop de engelen op en neer dalen om jullie te dienen … als jullie 
het toelaten. Als jullie deze gedachten – want engelen zijn immers gedachten van Mijn 
liefde – opnemen, als jullie ze binnenlaten wanneer ze toegang vragen in jullie 
zielehuis en jullie voor deze hemelse gedachten de deur openen, gaan ze naar binnen 
… en dan worden het er steeds meer die in jullie wonen, in jullie sfeer, en Ik als God 
ben dan in jullie midden. 
Ik ben het middelpunt van elke gemeenschap, zij het een kleine, waar twee of drie 
bijeen zijn, zij het een grotere zoals hier, waar Ik in het midden van deze ruimte sta en 
jullie toespreek, of ook de grote hemelse gemeenschap. En zo is de hemel opengegaan, 
opdat deze instraling in deze ruimte plaats kan vinden in jullie hart. 
 
Ik sprak over gezondheid en Ik sprak over ziekte. Bij een paar van Mijn kinderen 
gebeurt het momenteel dat ze de energetische stromingen op deze aarde niet meer 
kunnen verdragen, hetzij door duistere energievelden die uit de gedachten van de 
mensen geboren worden, hetzij door bepaalde frequenties, zielsvreemde frequenties, 
die juist die kinderen bereiken die heel fijngevoelig zijn en poreus. Deze transparantie 
is een talent dat het kind meegebracht heeft naar deze aarde om aardse trillingen op te 
nemen en om die om te vormen in liefde. 
 
Veel van Mijn kinderen hebben dit talent min of meer, en toch is het zo dat een 
bepaalde graad van rijpheid bereikt moet worden, zodat, wanneer zulke frequenties de 
ziel binnenstromen, de ziel dan ook de kracht en de macht heeft om dat om te vormen 
en te neutraliseren. Heeft de ziel deze graad van rijpheid niet, dan raakt ze uit haar 
evenwicht en de negatieve energieën grijpen haar erg aan. Daarom is het belangrijk dat 
juist die kinderen van Mijn liefde, die nu erg te lijden hebben onder deze energieën, 
zich nu heel goed aan Mij vasthouden, dat ze alle aardse begeertes wegdoen en alleen 
Mij, Jezus Christus, in hun leven integreren. Deze nood maant jullie daartoe aan, Mijn 
kinderen. 
 
En wat gebeurt er dan? Ik ben de macht in Mijn kind. Alleen Ik heb de macht om in de 
ziel van een mens deze duistere energieën om te vormen, zodat jij, Mijn dochter (Jezus 
spreekt rechtstreeks tot een hier aanwezige zuster wier gezondheid erg te lijden heeft 
onder deze frequenties), je geheel en al aan Mijn liefde overgeeft, dat je dan de graad 
van rijpheid bereikt die je al moest hebben en die je je voorgenomen hebt voor dit 
leven op aarde, maar die je nog niet verwezenlijkt hebt; zoals veel van Mijn kinderen, 
die een achterstand hebben in hun geestelijke ontwikkeling, omdat er in de wereld 
voor hen veel barrières en uitdagingen opgesteld waren en zijn, waar ze over 
gestruikeld zijn en nog steeds struikelen, en er zo een geestelijke vooruitgang 
verhinderd wordt naar de mate zoals dat eigenlijk zou kunnen en moeten zijn. 
 
Maar men kan veel inhalen en het is nooit te laat om een leven te beginnen dat 
werkelijk vol overgave en vertrouwen tot Mij is. Juist in deze tijd waarin Mijn hart 
wijd geopend is en Mijn genade en barmhartigheid stroomt en stroomt, kunnen Mijn 
kinderen in deze totale overgave in korte tijd deze graad van rijpheid bereiken, de 
wedergeboorte van de ziel, die een gedeeltelijke geestelijke wedergeboorte is voor het 
ontvouwen van de talenten die het kind nodig heeft om in dit leven niet alleen te 
kunnen bestaan, maar ook om een geestelijke opgave te vervullen. Zo zien jullie dat 
het altijd om de liefde draait, die verlosser en redder uit elke nood is. 
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Mijn kinderen, Ik wil jullie zielen vandaag versterken, Ik wil jullie vandaag meer 
vervullen met de macht van Mijn liefde, een geschenk aan jullie, opdat jullie merken 
dat er een kracht in jullie ontstaat die teweegbrengt dat jullie bepaalde aardse 
gebondenheden gemakkelijker los kunnen laten, die nog aan jullie kleven. Het is een 
duwtje in de goede richting die Ik in jullie leg. Want het ligt Mij na aan het hart dat 
jullie vandaag op deze feestdag een stuk dichter bij Mijn hart komen. Want daar zijn 
deze ontmoetingen voor, de geest die hier ontvouwd is, moet niet bekoelen als jullie de 
wereld weer ingaan, maar het moet iets blijvends zijn. De verbinding met Mij moet 
geïntensiveerd worden, de lichtstraal tussen onze harten moet sterker worden en 
onverwoestbaar. 
 
Maar het ligt ook in jullie gebed dat jullie tot je hemelse Vader spreken: “Mijn Jezus, 
ik vraag U open Uw hart nog meer voor mij, laat mij Uw liefde zien in een diepte die 
ik tot nu toe niet kende, en open mijn hart, opdat ik ruimte heb voor Uw liefde, opdat 
de wereld de straal van liefde tussen onze harten niet meer kan verbreken.”  
 
Opdat het uiteindelijk één hart zal worden, zodat jullie kunnen zeggen: “Nu leef ik niet 
meer, maar Jezus Christus leeft in mij.” Dat heb Ik voor jullie bereid en voorzien, 
daarvoor moedig Ik jullie aan om deze weg te gaan. En jullie moeten jezelf waard 
voelen om deze nieuwe geboorte in de geest mee te maken. Allen die Ik geroepen heb, 
zijn daarvoor uitgekozen, want jullie zijn er toch op uitgetrokken om Mij hier te 
dienen op deze aarde. Daarvoor is de ontplooiing van goddelijke talenten nodig, 
anders is de dienst niet mogelijk zoals dat zou kunnen zijn en moeten zijn. 
 
En dan kan Ik ook Mijn lichaam niet vormen, dat samengesteld wordt uit Mijn 
kinderen, want elk deel van dit lichaam is noodzakelijk om te leven, opdat het kan 
bestaan. Werk daarom ferm aan jezelf. Ik heb ieder kind nodig, want elk van Mijn 
kinderen is een unieke schepping, elk van Mijn kinderen heeft een bijzondere 
begaafdheid, elk van Mijn kinderen is een speciale uitdrukking van Mijn bewustzijn 
op een unieke manier. Dat zijn jullie – ieder individueel en toch zijn jullie een eenheid 
uit Mij en door Mij en in Mij. 
 
En daarbij zeg Ik: Wie de wereld meer liefheeft dan Mij is Mij niet waard. Wat 
betekent dat? De waarde in jullie ben Ik, en als jullie meer van de wereld houden dan 
van Mij, dan kan Ik deze waarde in jullie niet vertegenwoordigen, deze goddelijke 
waarde om jullie te vervolmaken. De waardering van de wereld hebben jullie niet 
nodig, jullie hebben alleen de waardering van jullie hemelse Vader nodig, dat Mijn 
tegenwoordigheid in jullie is. Ook hebben jullie de lof van de wereld niet nodig, want 
als goddelijke manifestatie zijn jullie op zich en in jullie de waarde en de lof in en uit 
Mij. Mijn kinderen, Ik ben alles in jullie, Ik wil alles in jullie zijn, en als jullie Mij in 
alles de ruimte geven, mag en kan Ik alles in jullie zijn. Amen.” 
 

Gezamenlijk zingen en onderlinge discussie over geestelijke zaken 
 
Jezus spreekt: “Mijn vrede zij met jullie. Mijn kinderen, hoe gaat het nu verder met 
deze wereld? Wat zal er gebeuren? Jullie maken je veel zorgen over de toekomst, jullie 
zien wat er nu gebeurt achter de coulissen van deze wereld, wat voor erge dingen 
voorbereid worden. Jullie weten dat de satanische machten van plan zijn de mensen 
van deze aarde totaal tot slaaf van hun wil te maken, en Mij, God van eeuwigheid, 
geheel van deze aarde weg te vagen, Mijn naam uit te wissen uit het boek van de 
aarde. En zo splitst de mensheid zich nu in twee delen, de scheiding van de geesten is 
in volle gang. Daar is het ene deel dat alleen de materie dient, de slaven van de wereld 
die alles geloven wat men hen vertelt omdat ze zelf niets toetsen. En dan is er het deel 
dat ingezien heeft dat materie niet alles is, die beseft hebben dat ze een onsterfelijke 
ziel hebben, die ingezien hebben dat er een God is, en die beseft hebben dat Ik, Jezus 
Christus, deze God ben, en die Mij navolgen in geloof en in liefde. 
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En zo zien de Mijnen steeds meer, want het wordt licht in hen, en de anderen zullen 
steeds blinder worden. Ja, Ik zei en Ik zeg: ‘Ik zal hen met blindheid slaan.’ Wat 
betekent dat? Wel,  
Ik laat hen naar hun duisternis gaan, Ik zal geen lichtstraal meer naar hun ziel sturen, 
want ze willen het immers niet, Maar Ik geef hen aan hun verkeerde liefde over waar 
ze zoveel van houden, die hen verblindt en doet verblinden. 
 
Ik laat de afgrond steeds dieper worden tussen hen die Mij liefhebben, die aan een 
liefdevolle God geloven en hen die ook geloven maar niet in een liefdevolle God, maar 
aan de God van de materie, Satan. Ik zal de afstand tussen de levenden en de doden 
steeds groter laten worden. De levenden, dat is maar een klein deel van de mensheid, 
het zijn er niet veel in vergelijking met de massa die naar het verderf loopt. 
 
En zo zal het zijn dat Ik velen van deze wereld moet wegroepen. Aan de ene kant de 
verblinden en de doden, die Ik naar andere, zeer moeilijke schoolhuizen zal 
verplaatsen. En de Mijnen zal Ik naar het geestelijke Vaderland leiden, voor een deel 
al in hun aardse lichaam, want de hemel is in de mens en niet buiten hem. 
 
Ik herhaal het steeds weer, Mijn kinderen, jullie hebben dit houvast in Mij nodig. En 
het is nodig dat Ik jullie wegtrek van de mensen die alleen materialisten zijn, die alleen 
de eigenliefde op het oog hebben, wier gedachten alleen op wereldse dingen gericht 
zijn. Als jullie zulke mensen ontmoeten, als Ik jullie dus met zulke mensen 
samenbreng, heeft het een reden. Enerzijds opdat jullie je geloof laten zien, en 
anderzijds opdat jullie zien wat het betekent een atheïst te zijn en hoe treurig en 
verschrikkelijk dit lot is om in het duister te leven – zonder een God, zonder diepere 
levenszin en levensdoel. 
 
Ja, het geloof … wat is geloof eigenlijk? Is het al geloof als iemand zegt: Ik geloof dat 
er een God bestaat? Is dat geloof? Nee, dat is geen geloof, dat is een uitspraak van het 
verstand. Dat is geen levendig geloof. Het levende geloof vindt puur in het hart plaats. 
Het levende geloof is een uitdrukking van de wil van het hart. De wil van het hart is 
het geloof dat bergen verzet, het is de levendigheid van de ziel. Deze wil leidt de ziel 
naar de levendigheid van de liefde. En als een werelds mens jullie vraagt: “Wat geloof 
jij?’’, zeg dan niet: “Ik geloof in een God.”, maar: “Ik heb God lief, ik heb God lief in 
Jezus Christus. De hartelijke liefde tot Jezus Christus is mijn geloof.” 
 
Alleen dat geloof is levend en brengt goddelijke vruchten voort, dat geloof is meer dan 
verstandsmatigheid, het is een bewustzijn van verbondenheid met Mij, jullie hemelse 
Vader, alleen dat is levend geloof. En zeg verder nog: ”In dit geloof leef ik en vanuit 
dit geloof handel ik.” 
 
En zo zal het eens gebeuren en het gebeurt al, Mijn kinderen, dat de oude aarde die 
zich nu in het reinigingsproces bevindt, in een laatste grote strijd haar einde zal 
vinden, in deze strijd tussen goed en kwaad. Deze strijd speelt zich af in de geestelijke 
wereld, waar jullie deel aan hebben, want jullie moeten deze strijd in de geest in jullie 
doorstaan, en die is verbonden met de strijd in het grote geestelijke gebied van deze 
aarde, en zo is alles met elkaar verbonden en wordt met elkaar verlost.  
 
Deze geestelijke strijd zal zich steeds meer vermaterialiseren, zoals alles zich met 
materie omkleedt wat op het ziels-geestelijke niveau gebeurt. En zo zal het gebeuren 
dat ook hier in dit land gevechten plaatsvinden, dat hier een chaos zal ontstaan, en de 
mensen zich geen raad meer weten. Dan zullen enkelen die nu niet in God 
geïnteresseerd zijn, zich tot Mij wenden, en dan zal Ik jullie als arbeiders in Mijn 
wijngaard inzetten, waarbij jullie de mensen dan het ware geloof, Mijn liefde en 
barmhartigheid mogen overbrengen, en ze zich dan tot Mij kunnen wenden voordat het 
te laat is. 
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En als deze aarde dan gereinigd zal zijn en enkelen van jullie deze nieuwe wereld 
mogen betreden aan Mijn zijde – niet allen, want voor sommigen van jullie is eerder 
de tijd al gekomen om deze aarde te verlaten en binnen te gaan in het geestelijke 
Vaderland, en jullie zullen het nieuwe rijk van liefde en vrede vanuit de geestelijke 
wereld mogen bekijken en jullie zullen vol vreugde zijn, – dan zullen jullie vol 
toewijding met Mij samenwerken. Ja, de blijvers hebben een zwaar stuk werk voor 
zich om een nieuwe wereld op te bouwen, een wereld van waar geloof en van ware 
liefde. En dat zal iets heerlijks zijn, zodat deze aarde zich dan kan herstellen van de 
strijd en de gruwelijkheden van de laatste 6000 jaren. 
 
Want nu is het tijd dat de rust terugkeert, dat de ziel van de aarde zich kan herstellen, 
en de vrede die deze wereld dan zal vervullen in zijn totaliteit en in ieder individueel 
mens, zal uitstralen in de schepping, want deze aarde is het hartsmiddelpunt. En zo zal 
de hele schepping, zal deze grote scheppingsmens, waarvan de omvang jullie niet in de 
tijd kunnen afmeten, doordrongen worden van het licht van de liefde dat dan vanuit 
deze aarde straalt. En er zal een schok door deze schepping gaan die alle wezens van 
de oneindigheid zullen voelen. Zo zal dit verlossingsproces dat Ik 2000 jaar geleden 
geopend heb en die nu een nieuwe ontwikkelingsfase ingaat, de mensheid een stuk 
dichter bij Mij brengen en de gevallen schepping zal een nieuwe dimensie van 
Goddelijkheid betreden. 
 
Mijn kinderen, jullie zijn ervoor geroepen om mee te helpen aan dit verlossingswerk 
op deze aarde en daarbovenuit voor de hele schepping. Zo is het een bepaalde 
verantwoordelijkheid die jullie op je genomen hebben, niet alleen voor jezelf om een 
groot stuk dichterbij de geestelijke wedergeboorte te komen of die hier reeds te 
verwezenlijken, maar jullie staan ook in de verantwoordelijkheid voor de hele 
schepping. Wees je daar steeds van bewust.  
En hier komen we weer bij de waardering en de waarde, de waarde die Ik jullie 
meegegeven heb en die jullie door Mij en in Mij hebben om in dienst te staan van de 
goddelijke liefde en barmhartigheid, om samen met Mij verlossing tot stand te brengen 
en om het vrederijk op deze aarde voor te bereiden en te verwezenlijken. Amen.” 
 

Muziek en onderlinge discussie over geestelijke zaken 
 
Jezus spreekt tot slot: “Mijn kinderen, nog eens stort Ik Mijn zegen uit over jullie, 
nog eens raak Ik jullie hart aan en geef jullie een grote bundel vol liefde die Ik in jullie 
ziel gelegd heb. Als jullie weer uitgaan naar de wereld, doe Ik jullie uitgeleide, als 
jullie onderweg zijn, ben Ik bij jullie, als jullie aankomen ben Ik er. Zo ben Ik altijd bij 
jullie, overdag, in jullie beroep, bij je gezin. Ik ben ’s nachts in jullie dromen als jullie 
Mij voor het inslapen vragen: “Lieve Jezus, wees ook in de nacht bij mij, zegen mijn 
dromen.” En ’s morgens als jullie wakker worden, Mijn geliefden, vraag dan: “Mijn 
Vader, ik wil deze dag aan U wijden, ik wil mij deze dag aan U geven, opdat U zich 
aan de wereld kunt geven door mij.” 
 
Als jullie deze woorden spreken, vul Ik jullie zielen met Mijn liefde, opdat jullie dat 
kunnen doen, want Ik heb zoveel liefde, Mijn liefde is eindeloos, Mijn liefde reikt 
zover als de eeuwigheid. Uit de liefde zijn jullie geboren, naar liefde keren jullie terug. 
Ik ben liefde, alles in Mij is liefde, alles komt uit Mijn liefde. Elke gedachte van Mij, 
elke schepping van Mij, al Mijn handelingen en daden zijn geïnspireerd door en 
vervuld van liefde, zachtmoedigheid, geduld en barmhartigheid. 
 
Dat ben Ik, dat ben Ik voor jullie. En jullie zijn gedachten van de liefde, bestemd voor 
de eeuwigheid, om samen met Mij als goden naast Mij te heersen over deze schepping 
en over alle ooit nog uit Mij te ontstane ontelbare scheppingen. Want jullie zijn zonder 
einde, Mijn kinderen; jullie hebben een begin, en toch ligt dat ook in Mij besloten, in 
Mij die zonder begin ben. Zo waren jullie voordat Ik jullie geschapen heb, al in Mij 
aanwezig, maar als ‘slapende’ gedachten, nog niet bewust naar buiten geplaatst in deze 
ruimte van de oneindigheid. 
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Zo verheug jullie, en laat, zoals de broeder zei, ons bewust te zijn van de betekenis van 
mens te mogen zijn in deze tijd, dit geschenk van de liefde te waarderen, laat dat altijd 
met jullie en in jullie zijn, zoals Ik altijd met jullie en in jullie ben. Mijn zegen zij met 
jullie nu en daar overheen in elk uur van jullie aardse bestaan. Amen.” 
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Feierstunde 25 augustus 2024 in Lauf 
 
 
 
Jezus spreekt: Mijn vrede zij met jullie! Laat Mijn vrede jullie ziel en hart 
doorstromen. Mijn roep klinkt luid over deze aarde om Mijn kinderen wakker te 
schudden en te roepen, om hen bijeen te brengen en naar Mijn hart te leiden in deze 
tijd waarin de dood de macht overgenomen heeft over de mensheid. Zo roep Ik 
onophoudelijk, Ik plaats Mijn woord in de vrijheid van jullie geest, plaats Mijzelf in de 
vrijheid van jullie liefde, om jullie verlangen verder aan te wakkeren, opdat jullie naar 
Mij toe komen en bij Mij blijven. 
 
Maar het is helaas zo, dat veel van Mijn kinderen aan wie Ik Mijn hart al geopenbaard 
heb, hun ogen en harten weer van Mij afwenden en terug gaan naar de wereld, dat ze 
hun liefde bij Mij wegtrekken om de wereld te dienen. Dan verstikt de luidruchtige 
wereld dit zachte woord genaamd liefde. En dan lopen ze de geestelijke weg meer in 
een droom dan in de realiteit, ze lopen die denkbeeldig, ze bouwen luchtkastelen en 
denken dat hun geloof al realiteit heeft. Maar hun geloof heeft geen consistentie, ze 
lijden aan zelfmisleiding en zelfbedrog. 
 
Daarom moet Ik Mijn kinderen steeds weer duidelijk en begrijpelijk maken hoe 
belangrijk het is om deze geestelijke weg in uiterste consequentie te lopen, Mij niet 
naast de wereld mee te trekken, maar Mij tot jullie één en alles te maken in denken, 
handelen en in de liefde. Want jullie weten immers dat men geen twee heren kan 
dienen, het is alleen het ene of het andere. 
 
Wel moeten jullie in de wereld bestaan, in het gezin, in het beroep met alles wat erbij 
hoort op deze aarde – dat is op materieel gebied het geval. Maar op zielsniveau moeten 
jullie Mij toebehoren, om hier als gast en leerling in deze school genaamd aarde, les 
van Mij te krijgen en Mij te dienen. Hier is jullie thuis niet, jullie thuis ben Ik, jullie 
thuis is Mijn hart. 
 
En Ik benadruk het steeds weer, wat een geschenk het is om mens te mogen zijn, te 
mogen leven in deze toebereiding, opdat jullie eens als kinderen van Mijn liefde in 
eeuwigheid aan Mij zijde mogen gaan, om zelf goden te zijn in de zin van jullie 
kindschap van God. Dit geschenk van de liefde kunnen jullie niet echt begrijpen, nu, 
in de tijd. Ja, jullie bekijken dit gebeuren aan de buitenkant, maar dan is de 
dankbaarheid alleen maar een zwakke echo van de deemoed. Ware dankbaarheid 
woont in stille liefde en vindt binnen in het hart plaats. 
 
Dankbaarheid en vreugde om mens te mogen zijn, deze weg op deze aarde te mogen 
gaan, wel als in een offergang, in nood en zorgen over veel dingen … maar toch weten 
jullie dat Ik jullie alles toch afneem doordat jullie Mij alles geven, doordat jullie in de 
overgave van jullie leven Mij de mogelijkheid en de ruimte geven, zodat Ik in jullie 
sfeer kan ingrijpen om jullie te leiden, opdat Ik Mijn plan met jullie in deze tijd kan 
vervullen. Ja, opdat jullie niet verloren gaan, maar thuiskomen in het Vaderhuis. Dat 
heb Ik voor jullie voorzien. Dat is Mijn plan dat Ik verwezenlijken wil, absoluut, tot 
iedere prijs, die Ik al 2000 jaar geleden betaald heb, de prijs van de verlossing. 
 
Deze prijs staat vrij in deze wereld, hij omhult deze wereld; en bij wie hem vastpakt in 
dankbaarheid en vreugde omdat Ik al jullie zonden afgelost heb, valt elke last van zijn 
schouders. Maar daar is deemoed voor nodig, de deemoed van het besef dat men 
zonder Mij tot niets in staat is, want alle macht en kracht van de liefde ben Ik immers. 
Deze bekentenis van jullie onvolkomenheid, gebrekkigheid en herhaaldelijke 
krachteloosheid van de liefde, waar jullie niet toe in staat zijn in de mate als Ik dat 
gedaan heb, zet jullie op de bodem van de ware deemoed  
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… daarom hebben jullie Mij nodig. Jullie hebben de macht van Mijn liefde nodig om 
in de storm van de wereld te kunnen bestaan. Ik heb die liefde toch in jullie gelegd, 
daar gaat het om, om in deze eigen verantwoordelijkheid deze geest van Mij vrij te 
maken, in deze deemoedige houding, in het kinderlijk vertrouwen en in de 
daadwerkelijke overgave van jullie zwakheden aan Mij, en vooral in de liefde tot Mij. 
Zo wordt de vlam van het hart ontstoken en doordringt de ziel. 
 
Maar daarvoor moeten jullie je ogen afwenden van de wereld, laat de wereld wereld 
zijn en zie op naar Mij. Wat is de wereld dan wel en wat is er van geworden?! Ik zeg 
het helder en duidelijk: Sinds Sodom en Gomorra en sinds de tijd van Noach was er 
niet zo’n valsheid, boosheid en zondigheid bij de mensen, zoals die er nu is. Ja, deze 
tijd overtreft de voorbije tijden nog verreweg. 
 
En wat gebeurde er eens, toen de vrouw van Lot geen afstand kon doen van haar 
aardse begeertes, van het verleden waaraan ze vast zat, en ze voortdurend omkeek en 
zich vasthield aan wat haar in de wereld lief en dierbaar was: ze verstarde in haar 
bewustzijn en verloor tenslotte haar aardse leven. 
 
Dit zinnebeeld van de ziel toont jullie het doodsgevaar in de binding aan de wereld. 
Daarom benadruk Ik steeds weer de urgentie om je aan Mij over te geven, je oog en je 
hart op Mij te richten en je niet vast te houden en vast te klemmen aan aards goed en 
luxueus leven. Kijk vooruit met de blik op de weg die Ik voor jullie bereid heb, en zie 
Mij in het heden, want Ik ben een God van de tegenwoordige tijd en Ik ben al 
gekomen en aanwezig voor Mijn kinderen, zoals jullie zien en horen. 
 
Liefde is altijd tegenwoordig; de liefde van het verleden en van de toekomst is niet de 
liefde die Ik voor jullie bereid heb. Dat is herinnering of voorstelling. Het gaat om de 
liefde in elk tegenwoordig moment. Elk ogenblik is een deur in Mijn hart. Hier sta Ik 
met uitgespreide armen, klaar om jullie te ontvangen, om het even wat er voordien 
was. Ik kijk niet naar jullie verleden, Ik ben altijd nieuw en Ik bekijk jullie altijd 
nieuw. 
 
Zoals jullie voor Mij staan, elk moment, in het bewustzijn waarin jullie Mij tegemoet 
treden … sta Ik daar met een open hart, bereid om Mijn liefde onbeperkt te geven, 
ongeacht wat er in het verleden ligt. Vat daarom moed om Mij tegemoet te treden. Ja, 
heb berouw als je iets verkeerds doet, maar houd niet vast aan het berouw, maar houd 
vast aan de liefde, die alleen maakt jullie vrij. 
 
En zo scheiden nu de geesten van deze aarde. Ja, Ik ben ook gekomen om het zwaard 
te brengen – het zwaard van de waarheid om het goede van het kwade te scheiden. 
Ook in de gezinnen … de geesten moeten gescheiden worden. Daarbij komt het er niet 
op aan of er een gezinsband bestaat of niet; het gaat erom een scheiding aan te brengen 
tussen ijver en lauwheid, tussen waarheid en leugen en valsheid, tussen goed en 
kwaad. Het gebeurt nu, dat ook gezinnen uiteen gaan, eerst in de geest en dan ook 
uiteenvallen en stuk gaan voor een bepaalde tijd … misschien. Want de wegen – kort 
of lang – kunnen tenslotte en uiteindelijk ook weer bijeenkomen in het grote 
hiernamaals. 
 
Maar nu scheid Ik het onkruid van de tarwe, onherroepelijk, want deze tijd is daarvoor 
bestemd, deze tijd werd lang voorbereid. Alle 2000 jaren voltrekt zich een gerichts- en 
verlossingsdaad, begonnen bij Adam … en nu is er weer een tijd gekomen waarin Ik, 
God de Almachtige in wet en orde – Vadergod in de liefde, zal ingrijpen om een 
nieuwe wereld op te richten. 
 
Het zaad van de verlossing dat Ik 2000 jaar geleden heb gestrooid, komt nu op en is al 
opgekomen. De geestelijke planten van het vrederijk openbaren zich in de daden van 
liefde van Mijn kinderen; Mijn woorden en daden van liefde en waarheid gaan open en 
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zijn al geopend in hun harten, Mijn Verlossergeest ontplooit zich nu in zijn grootste 
werkzaamheid. 
 
Mijn kinderen, heb Mij daarom lief met al je kracht en heel je ziel, open je hart voor 
Mij, er is geen andere weg naar het heil. Ja, de weg van de wereld is er ook, maar die 
leidt naar het verderf. En de afgrond tussen deze beide wegen wordt steeds dieper en 
zal mettertijd onoverwinnelijk worden. Daarom is het noodzakelijk om nu te beslissen 
en consequent aan deze beslissing vast te houden in vertrouwen en overgave. En in het 
geloof dat Ik altijd de kracht geef voor het volbrengen om deze weg te gaan aan Mijn 
zijde, met Mij en in Mij en tot Mij. 
 
Wees zo gezegend, dit zijn vooreerst de woorden. Ja, Mijn zegen rust op jullie. Mijn 
vreugde is groot. Ik ben het immers die de impulsen geef, opdat deze ontmoetingen tot 
stand komen. Ik heb jullie geroepen, en in elk kind dat hier in deze ontmoeting 
aanwezig is, heb Ik Mijn liefdesroep gelegd. Hier zijn jullie uit het lawaai van de 
wereld gehaald, naar deze stille kring van de liefde … . 
 
Ja, de wereld kent deze samenkomsten niet en er wordt de wereld ook geen 
mededeling van gedaan, ze blijven het stille geheim van Mijn kinderen voor wie Ik 
Mijn hart openstel … liefdevol en zachtjes …zoals een liefhebbende moeder dat doet. 
En waar Ik jullie mededeel wat aan de orde is, wat er gebeurt en wat jullie moeten 
doen. Amen. 
 

Massenet – Thaïs Acte Deux – Meditatie 
 
Jezus spreekt: Mijn geliefden, de woorden die Ik in deze kring spreek, zijn niet alleen 
voor jullie bestemd, want Mijn woord geldt voor alle tijd en eeuwigheid, voor iedere 
ruimte in de oneindigheid. Ook de deur naar gene zijde heb Ik nu geopend, opdat velen 
een inkijk in deze ruimte hebben, waar Ik hier sta temidden van Mijn kinderen. 
 
De zielen aan gene zijde mogen nu meemaken wat hier gebeurt. Ze zien licht en liefde 
– en wat doet dat met hen? Een straal van Mijn liefde gaat langs de rijen, en wie hem 
pakt, deze straal van verlossing, barmhartigheid en genade en zich daar aan vasthoudt, 
die trek Ik steeds dichter naar Mij toe. En zo wordt de straal steeds intensiever en trekt 
Mijn kind naar Mijn hart. 
 
Dan kan het zijn dat bij een van hen de straal zwak in de duisternis schijnt en de ziel 
dan een impuls voelt om Mijn naam te noemen, zich een woord herinnert dat ze een 
keer gehoord heeft in het leven op aarde, waar iemand tegen haar gezegd heeft: “Jezus 
Christus is onze Verlosser.” Opeens komt deze gedachte in de zin van deze ziel en 
gaat er een deur open, de deur naar de verlossing. 
 
Veel deuren heb Ik ingesteld, sommige deuren zijn wijd geopend voor 
gemeenschappen die aan gene zijde ronddwalen en niet weten waar ze naar toe 
moeten, hongerig en dorstig, naakt en vermagerd. Meer dan eeuwen, ja, decennia lang 
zijn ze vaak onderweg en vinden geen weg naar het licht, omdat ze verblind zijn in 
hun verkeerde geloof. 
 
En ook daarom heb Ik vandaag deze gemeenschap bijeengeroepen om in het grote 
hiernamaals een verlossingswerk te volbrengen … samen met jullie; wat Ik iedere keer 
benadruk en toelicht, dat het voor Mij een grote vreugde is om samen met Mijn 
kinderen hier en aan gene zijde te werken, om werken van liefde met jullie te 
volbrengen. Ja, Ik volbreng ze, maar Ik neem jullie mee, volbreng ze door jullie, jullie 
die Mij toegedaan zijn en Mij dienen in trouw en liefde. 
 
Nu is deze ruimte omkranst door duizenden zielen, die Mijn woord mogen horen, voor 
een deel Mij mogen zien, naar wie Ik Mijn handen uitsteek om Mijn littekens van Mijn 
liefde te laten zien (Jezus spreidt Zijn armen uit en toont Zijn littekens). Mijn bloed 
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heb Ik voor allen vergoten … zonder uitzondering … . Hiermee deel Ik dat aan allen 
mee die Mijn woord mogen en moeten horen, Alle zonden heb Ik in Mijn bloed 
gedompeld, alle zonden heb Ik als volkomen Mens afbetaald en verzoend voor de 
zuiverheid en heiligheid van de Godheid. 
 
Jullie onvolkomenheid heb Ik in de volkomenheid van de liefde gesteld en heb 
geleden, opdat de volkomenheid de onvolkomenheid niet vernietigt, maar verlost … 
een werk voor de eeuwigheid en de oneindigheid. 
 
Daarom zeg Ik nu tegen jullie die aan gene zijde zijn: Komen jullie ook allemaal naar 
Mij, die vermoeid en belast zijn, Mijn hart is groot, Mijn liefde reikt zover als de 
oneindigheid – Ik neem jullie allemaal aan. Heb berouw over je zonden, heb berouw 
over de boze daden, vraag om licht, roep Mijn naam: ”Jezus Christus, help mij in mijn 
nood, verlos mij uit mijn duisternis, geef mij alstublieft te eten en te drinken, ik heb 
honger en dorst!” - En Ik zal het doen. 
 
Dat is Mijn opgave als God, die Ik Mijzelf gesteld heb – totdat alles verlost is. En 
tenslotte en uiteindelijk zal deze schepping opgaan en ingaan in de geest en zal er een 
vreugdefeest zijn en eindeloze gelukzaligheid: de vereniging van de verloren liefde 
met de liefde die nooit verloren was, en die altijd bereid was en is om het verlorene op 
te nemen. 
 
De engelen die zich hier bevinden, stralen uit hun harten niet alleen in deze ruimte, 
maar ze schijnen ook rondom in de duisternis van het grote hiernamaals. Maar het is 
natuurlijk aan iedere ziel zelf overgelaten in hoeverre ze begrijpen kunnen wat hier 
gebeurt. Of en in hoeverre ze haar verlangen op Mij afgestemd heeft … en menige ziel 
heeft zich al weer afgewend en gaat terug naar haar duistere begeertes, ze kan dit licht 
niet verdragen. Zo is het, Mijn kinderen, zo gaat het vaak … hier en aan gene zijde. 
 
Maar Ik ben altijd bereid. En als jullie voor de overledenen bidden, neem Mij dan mee 
in jullie gebed, doordat jullie zeggen: “Lieve Jezus, lieve hemelse Vader, bidt U met 
mij, leidt en begeleidt mij in het gebed.” Want in het gebed gaat de ziel mee met de 
woorden en beweegt soms naar binnen in de duisternis, en dan hebben jullie Mijn 
bescherming nodig. Samen met Mij kunnen jullie de zielen aan gene zijde 
onderwijzen, hen Mijn woorden geven en hen vertellen over de liefhebbende God, die 
bereid is elke ziel aan te nemen. Doe het met Mij, dan is het goed – en sluit elk gebed 
af met de woorden: “Mijn Vader, Uw wil geschiede altijd.” 
 
‘Wie zijn leven vindt, die zal het verliezen en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, 
die zal het vinden’, zei Ik eens. Ja, wie zijn uiterlijke leven liefheeft, zal zijn innerlijke 
verliezen, maar wie het uiterlijke leven ontvlucht en gering acht, zal het innerlijke 
winnen, hij vindt de geest, hij vindt Mijn leven. Deze aarde is een scholingsplaneet, 
deze aarde is geen geestelijke of psychische Wellness-Oase. Hier gaat het er niet om 
zich met spiritualiteit tevreden te stellen, maar het gaat erom ernstig en consequent 
deze weg te gaan, ook in offerbereidheid. 
 
Liefhebben als je vijandig bejegend wordt, is niet gemakkelijk. Als je beledigd, 
bedrogen, gediscrimineerd wordt, om dan niet te veroordelen, maar te zeggen: “Mijn 
Vader, help mij om deze mens te vergeven. Geef mij liefde voor hem opdat ik U na 
kan volgen in de liefde.” Dat is geen gemakkelijke weg, het is een steile weg. Veel 
mensen breken hem weer af, ze komen op een bepaald punt en zeggen dan: “Dat gaat 
mij nu te ver, dat kan de lieve God toch echt niet willen, dat ik hier vergeef in deze 
onrechtvaardigheid. Dat kan ik niet verdragen. Daar ga ik niet in mee om te vergeven 
in de liefde.” 
 
Ja, dat kunnen jullie ook niet, Mijn kinderen, dat kan Ik alleen. Daarom is het ook zo 
hoognodig om door de liefde tot Mij Mijn geest in jullie vrij te maken. Alleen Mijn 
geest heeft de macht en de kracht om deze weg van vergeving te gaan, ook die van het 
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liefhebben van vijanden. Want hier scheiden de geesten, in deze overgave op leven en 
dood – zo ver ga Ik om dat te zeggen. Want het mag voor Mijn kinderen geen verschil 
maken of Ik jullie van deze wereld wegneem of jullie hier laat. 
 
Het vertrouwen in de woorden ‘Uw wil geschiede’ moet alles omvatten en inhouden. 
Dat is de hoogste vorm van het geloof, deze overgave is echt doorleefd geloof, dat Ik 
van Mijn kinderen verwacht bij het gaan door dit dal van de dood. Ja, jullie zijn 
gegaan naar de diepste duisternis van deze schepping, bedenk dat, en bedenk hoe 
gemakkelijk iemand in het labyrint van de duisternis kan verdwalen en zichzelf 
kwijtraken … velen merken het niet, en dan gaat het alleen nog met Mij. 
 
En ook voor jullie gaat het alleen maar met Mij; tot nu toe hebben jullie een en ander 
uit eigen kracht tot stand gebracht, maar nu hebben jullie Mijn geest in jullie nodig om 
de komende tijd te kunnen doorstaan zonder schade aan jullie ziel op te lopen. 
 
Samuel: Jezus staat hier met uitgebreide armen en toont ons daarmee hoe graag Hij 
elk van ons zou willen omarmen, hoe groot Zijn verlangen is om Zijn kinderen te 
beschermen. Zoals ook een moeder haar kind beschermen wil als het in gevaar is, ze 
zou haar leven geven voor haar kind en zo’n liefde toont en bewijst Jezus ons. En 
hoewel Hij de hele schepping regeert, ontelbare zonnen, sterren en planeten met hun 
bewoners onderhoudt, klopt Zijn hart voor Zijn kinderen, nu, hier op deze aarde. Zijn 
blik is hier naar toe gericht, Zijn goddelijke toewijding geldt ons. Wat dat betekent, 
kunnen wij niet beseffen, en toch, het hart kan dat, de liefde van ons hart spreekt de 
taal van onze hemelse Vader. 
 

Lied: Jesus, höchster Name 
 

Jezus spreekt: (dit derde woord heeft de Vader bij het uittypen van dit verslag met 
enige regels nog aangevuld):  
Mijn kinderen, Kijk naar de schoonheid van de liefde, kijk naar de tederheid en 
kwetsbaarheid van de liefde die Ik in jullie hart gelegd heb. Ja, in jullie hart rust Mijn 
liefde, dit zachte ruisen dat jullie doortrekt als jullie aan Mij denken. Deze liefde is 
ook de kracht die sterren en planeten in hun baan houdt, als goddelijke maatstaf in Mij 
en in jullie. Want eens heb Ik jullie als gedachten vanuit en in Mijn bewustzijn 
geplaatst, Ik heb elk van jullie gedacht als uniek wezen, dat er maar eenmaal is in tijd 
en eeuwigheid. 
 
Dit uniek-zijn hebben jullie meegenomen toen jullie de tijd binnen gingen om je daar 
in de vergankelijkheid neer te zetten … en in de sterfelijkheid. Daar veranderde deze 
uniciteit, werd verduisterd, niet meer zichtbaar in haar basisstructuur, een eenheidsbrei 
van de massa. En nu, nu Ik jullie roep en geroepen heb uit jullie graven, nu treedt dit 
uniek-zijn weer aan het licht als individuele uitdrukking van de goddelijkheid, in de 
vorm van goddelijke talenten die nu in jullie en door jullie zichtbaar kunnen worden in 
deze wereld. Maar, Mijn kinderen, dat gaat alleen als jullie je plaatsen in de 
liefdesstralen van Mijn hart, een zon die de velden van jullie ziel verwarmt, opdat de 
vruchten van de Boom des Levens in jullie kunnen groeien en rijpen, die jullie aan de 
mensen kunnen aanbieden in de vorm van goddelijke woorden uit Mij, in de vorm van 
liefde, in de vorm van vergeving. 
 
En zo heb Ik jullie hier bijeengeroepen om jullie er dan weer op uit te sturen. Want 
licht in de duisternis moeten jullie zijn; onbevreesd en moedig moeten jullie erop 
uitgaan en niet vol zorg en angst zijn over wat de toekomst wel zal brengen, maar vol 
vertrouwen aan Mijn hand lopen. Als jullie Mij je leven gegeven hebben, dan horen 
jullie toch bij Mij, dan sta Ik met Mijn leven borg voor jullie leven. En dan sta Ik met 
Mijn leven borg voor hen die jullie aan Mij geven. Dat is de macht die een waar kind 
van God heeft … alleen kinderen van God hebben deze macht … met Mij. Om Mij in 
zekere zin te activeren de goddelijke kracht en macht te openen door het gebed, voor 
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Mijn tussen beide komen en ingrijpen de deur te openen, niet alleen voor jullie, maar 
ook voor hen die jullie aan Mij geven. 
 
Maar de tijd is aan Mij. Alleen Ik weet wat een plant nodig heeft aan verzorging, 
alleen Ik weet wanneer een vrucht rijp is om hem te plukken, en alleen Ik weet wat Ik 
in deze vrucht gelegd heb, hoe haar smaak is, haar kleur, haar uniek-zijn in de liefde. 
En als jullie bezorgd zijn over jullie geliefden, groot of klein, jong of oud, dichtbij of 
veraf, - geef ze aan Mij, Ik ben altijd bereid. Dan ontmoeten jullie deze mensen 
allereerst in wat Ik voor hen bereid vanuit Mijn erbarmende liefde en niet alleen vanuit 
en in de wetmatigheid. Dan wordt de wet van verzoening van zonden gedragen door 
genade en barmhartigheid, dan geven jullie deze mensen het bloed van Mijn 
verlosserdaad aan het kruis. Dan plaatsen jullie hen in hun onvolkomenheid in de 
volkomenheid van Mijn liefde – die een macht van het gebed is! 
 
Ja, kunnen jullie jullie weg in Mijn volkomenheid zien? Beseffen jullie hoe zeer Ik 
jullie met Mijn zorg omring? Vaak zien jullie pas achteraf wat Ik voor jullie gedaan 
heb, zien jullie de goddelijke leiding en beschikking. En nu zijn jullie op het punt in 
deze ruimte in deze tijd waarop de eeuwigheid zich voor jullie geopend heeft, waarop 
jullie zien waar de liefde toe in staat is. Zo zal het ook in de toekomst zijn … en nog 
meer, overeenkomstig jullie vertrouwen en jullie overgave, die de grootte van de 
ruimte kan bepalen waarin Ik Mijn goddelijke macht kan ontvouwen. 
 
Heb de liefde lief. De liefde is het grootste en mooiste goed van deze schepping. Ik 
ben liefde, Ik ben de geest van de liefde, die zichzelf weggeeft … Ik kan Mij alleen 
maar weggeven, dat is Mijn aard, dat is Mijn basiseigenschap. Ik stroom, Ik vloei, geef 
Mij grenzeloos weg. Als water dat naar alle diepten stroomt, naar vrije ruimtes, zo 
vloeit Mijn liefde naar de duisternis om alles te veranderen, te bevrijden en gelukzalig 
te maken. Zo vloeide en vloeit Mijn liefde naar de ruimtes van de oneindigheid om 
zich opnieuw te scheppen in en vanuit zichzelf in haar grenzeloze verscheidenheid en 
vrijheid. Zo vloeide en vloei Ik naar de ruimtes van de oneindigheid om Mij opnieuw 
te scheppen in en vanuit Mij in Mijn grenzeloze verscheidenheid en vrijheid. 
 
Als onzelfzuchtige liefde heb Ik alleen het welzijn van Mijn kinderen op het oog, 
zodat Ik zelfs Mijn leven voor jullie gaf, opdat jullie kunnen leven.  
 
Mijn kinderen, wat hebben jullie te verliezen? Jullie kunnen de wereld verliezen, maar 
als jullie de wereld verliezen, winnen jullie Mij. Wees daarom niet bang iets te 
verliezen op deze wereld, want alles wat jullie opgeven en waarvan jullie bevrijd 
worden, vul Ik aan met Mijn liefde. En zo zien jullie dat Ik altijd de woorden van 
liefde spreek. 
 
In de wereld geldt Mijn wet. De goddelijke wetgeving regeert de wereld en het heelal, 
daar gaat het om oorzaak en gevolg, daar is nog geen verlossing op zich waarbij de 
totale schepping zich op de weg naar verlossing bevindt. Maar bij Mijn kinderen 
regeert de liefde, werkt alleen het bloed van de verlossing, regeren barmhartigheid en 
zorgzaamheid. Dat is een groot verschil. Denk na over deze genade waarin jullie staan, 
denk na over de omvang van deze genade.  
 
In de saamhorigheid van deze liefde kunnen jullie alles van Mij verlangen als het dient 
voor jullie heil. Vraag, dan zullen jullie ontvangen, want vragen staat in de vrije wil 
(vragen staat vrij). Ik heb de vrije wil zo gesteld dat de vraag van Mijn kind uitwerkt 
boven de gebruikelijke maat die Ik de mensen geef. Op de vraag van Mijn kinderen 
open Ik Mijn hart, waaruit de geschenken van genade en barmhartigheid vloeien. 
 
Wees op deze dag dus welgemoed en vrij in de liefde. Mijn zegen stroomt als tevoren, 
ook de bewoners van de hemelen hebben deel aan deze heerlijke gemeenschap van de 
liefde … en ook velen aan gene zijde zijn hier net als altijd om op hun weg winst te 
behalen voor hun ziel, opdat ook zij hun geestelijk Vaderland vinden. 
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Dit zijn Mijn woorden voor deze keer. Mijn kinderen, wees gezegend, begeleid, 
behoed en beschermd in deze tijd en voor immer. Amen. 
 

Lied: Abwun, ‘Onze Vader’ – Antje Nagula 
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Feierstunden in Kals am Großglockner 27. u. 28. August 2024 

 
 

 
Gebed van Samuel: 
 
Ieder van ons draagt de namen van zijn geliefden in zijn hart en voor wie we bidden, 
die ons ter harte gaan – U kent ze allemaal, we hoeven ze hier niet hardop uit te 
spreken, U kent hun namen, U kent hun noden. 
 
En nu bidden wij U hier in deze saamhorigheid voor al diegene die ons dierbaar zijn. 
We leggen ze aan U voor, we vragen U of U zich over hen wilt ontfermen – hetzij ze 
nog in het lichaam op deze aarde in zorgen zijn, hetzij al in het grote hiernamaals en 
ze daar de wegen nog niet gevonden hebben die U voor hen bereid hebt. 
 
Lieve Vader, ontferm U over hen, begeleid hen, zend Uw engelen naar hen en leid hen 
naar plaatsen waar ze zich verder kunnen ontwikkelen, waar ze hun dwalingen 
beseffen, opdat ze eens ook door U in Uw armen genomen worden, opdat ze eens ook 
beseffen wat voor een liefdevolle, zorgzame, zachtmoedige God wij hebben, die altijd 
bereid is ieder kind op te nemen, ieder kind te verlossen en naar Huis te brengen. 
 
Dank U, Vader, dat U ons dit gebed geeft, dat wij dit gebed samen met U mogen 
uitspreken, dat U ons ook de impulsen geeft voor de mensen voor wie wij moeten 
bidden. Want U bent het immers die ons daartoe aanzet, U bent immers de liefde in 
ons hart, de liefde die ons aanmaant om aan deze mensen te denken en deze mensen 
aan U voor te leggen, opdat ze vrij worden van hun moeiten. 
 
Dank U, Vader Jezus. Amen 
 
Jezus spreekt door Samuel:  
 
Te allen tijde, in elke ruimte ben Ik aanwezig waar harten zich geopend hebben voor 
Mijn liefde, waar bereidheid is om Mij te dienen, Mij na te volgen met de daad, in de 
liefde. En zo is het toch iets heerlijks, hier, nu, in deze gemeenschap deze eenheid te 
mogen ervaren, deze eenheid van de liefde in Mijn geest. 
 
In Mijn geest zijn jullie naar deze aarde gegaan, vanuit Mijn geest naar de 
vergetelheid, naar de duisternis van deze aardse wereld, om hier – ieder van jullie voor 
zich – een heel individuele en speciale weg te gaan, de weg die Ik voor jullie bereid 
heb, de weg waarnaar Ik jullie steeds weer terugleid, door uiterlijke omstandigheden, 
door situaties waar jullie in terechtkomen en jullie dan denken dat jullie in nood zijn, 
jullie krijgen zorgen en dan vluchten jullie weer naar Mij – en dat is dan de correctie 
die jullie dringend nodig hebben. 
 
En nu in deze tijd, waarin grote ellende over deze aarde komt, is ook Mijn genade en 
barmhartigheid in zo’n omvang werkzaam als er zelden was op deze aarde. Ja, deze 
wereld is tot een Babel van zonden geworden, vergelijkbaar met de tijd van Noach, 
vergelijkbaar met de tijd van Sodom en Gomorra, waar alleen nog maar zonde heerste, 
leugen en bedrog, valsheid en onwaarheid. En de mensen die destijds nog wel naar 
waarheid zochten, werden vervolgd, buitengesloten, uitgelachen en bespot. 
 
Zo is het nu ook en om deze reden is het dringend noodzakelijk, dat Ik Mijn kinderen 
steeds weer bijeenbreng in deze eenheid, om hen Mijn zorgzaamheid, Mijn liefde, 
Mijn toegenegenheid, Mijn leiding te laten zien. Om jullie te bewijzen dat Ik een God 
van liefde ben, een Vader voor Zijn kinderen, steeds conform jullie bereidheid om Mij 
als Vader aan te nemen, om jullie als Mijn kinderen te zien in dit bewustzijn dat Ik een 
God van liefde ben. 
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En dan kan Ik jullie steeds dieper leiden in deze liefde, in dit besef van de liefde, in het 
kennen van de liefde van jullie hemelse Vader. 
 
Nog een bepaalde tijd zal het zo gaan op deze aarde – Ik benadruk het steeds weer: 
Wat uit de macht ontzet moet worden, moet eerst zichtbaar zijn, het moet zich laten 
zien en uitrazen. Maar Ik zal een eind maken aan datgene wat beëindigd kan worden 
en Ik zal beginnen aan datgene waaraan een begin gemaakt kan worden – een nieuw 
rijk van liefde. 
 
Jullie zijn geplaatst in deze tijd om Mij te dienen als voorlopers, als baanbrekers, als 
deuren waardoor Ik deze wereld kan betreden – steeds conform jullie overgave en 
jullie bereidheid om dit te doen. En is het niet zo dat jullie verlangen, dat de liefde van 
jullie hart jullie toch laat zien dat dit precies is wat Ik in jullie gelegd heb en wat jullie 
ook willen doen? Mij helemaal willen toebehoren, één te worden met Mijn liefde en in 
deze liefde te mogen leven, in deze geborgenheid van de liefde, onuitsprekelijk en toch 
wordt het uitgesproken in de daad als jullie je geven, als jullie bereid zijn ook offers te 
brengen. Kleine offers in het dagelijks leven – jullie weten het allemaal – deze kleine 
dingen van elke dag die jullie uitdagen. 
 
En dan zijn er de grote offers: het vergeven van de vijanden, het verleden loslaten, 
want veel dingen uit het verleden binden jullie ziel en laat de vrije liefde tot Mij niet 
toe. Maar de ziel moet vrij zijn, de ziel moet gereinigd worden – als een vuile doek, 
die zo vaak gewassen wordt tot hij wit en schoon is, er geen vlek meer op de doek te 
zien is. Zo moeten ook jullie zielen rein en wit worden. Want alleen zo kunnen jullie 
Mijn hemelen binnengaan, waar niets onvolkomens binnen kan gaan en niets 
onvolkomens kan bestaan in deze absolute volkomenheid van Mijn liefde. 
 
Daarom onderwijs Ik jullie, daarom leid Ik jullie, daarom zeg Ik jullie wat nodig is, 
daarom spoor Ik jullie ook aan om je in te spannen, om consequent te zijn in de 
navolging, niet te luisteren naar wat de mensen van je zeggen, maar naar wat Ik jullie 
zeg, om dienovereenkomstig te handelen. Want er zullen nog velen naar jullie 
toekomen en zeggen: “Dat kun je toch niet doen – jullie zijn gek – je leven helemaal 
aan God toevertrouwen, je moet toch zelf kijken, je moet toch zelf strijden en 
worstelen.” 
 
Toch zeg Ik: Jullie strijd is Mijn strijd, Ik ga nog verder en zeg: Als jullie in de 
verzoeking komen, als jullie zien: “Nu moet ik strijden en worstelen, omdat ik in een 
situatie gekomen ben die mij tart!” – Dan zeg Ik: “Mijn kind, strijd niet – heb Mij lief 
– want Ik heb voor jou gestreden en als je Mij liefhebt, dan is Mijn strijd en Mijn 
overwinning werkzaam voor jou – je hoeft niet te strijden, Mijn kind, heb Mij lief, dan 
word je vrij.” – In de liefde is toch alles aanwezig, in de liefde beseffen jullie ook de 
waarde van Mijn verlossingsdaad. Om die aan te nemen, is deemoed nodig. Voor 
jezelf bekennen: “Mijn Vader, zonder U gaat het niet, ik heb de kracht niet.” 
 
En wanneer kinderen menen dat ze zelf kunnen strijden en worstelen, en Mij alleen af 
en toe nodig hebben, dan laat Ik het toe dat dit kind zo vaak valt in zijn zwakheid tot 
het tenslotte begrijpt dat Ik de Strijder ben en dat alleen Ik de macht en de kracht hebt 
om de zege te behalen. 
 
Heb Mij daarom lief, Mijn kinderen, dan is alles goed, dan wordt de ziel vrij, dan volgt 
de ingeboorte in Mijn geest – die Ik voor jullie allen heb gepland. En velen denken: 
“Ja, mijn Vader, daar ben ik nog ver van vandaan, ik heb nog zoveel vuil aan me, 
zoveel aardse druk. Ik kan het me helemaal niet voorstellen, deze ingeboorte in de 
geest, deze wedergeboorte in U, hoe moet dat met mij gebeuren?” 
 
En dan zeg Ik: Juist dit bewustzijn is de basisvoorwaarde voor de ingeboorte in de 
geest, want het is de zelfkennis van de ziel, die zo noodzakelijk is. Jullie kunnen Mij 
alleen datgene geven wat jullie kennen en wat je aan jezelf ziet. Als jullie het niet zien, 
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als jullie je daarvan niet bewust zijn, kunnen jullie het niet aan Mij geven. En daarom 
is het ook zo dat Ik jullie zielen geleidelijk aan zal openen, opdat jullie steeds meer 
zien, ook in de verborgen hoeken van jullie ziel waar nog duisternis aanwezig is – dat 
Ik die zal openen. Dat zal deels ook lichamelijke gebreken veroorzaken. Een ziekte 
kan optreden en ook deze noden brengen jullie toch naar Mij, aan Mijn hart. 
 
Als jullie het zo bekijken, is alles toch goed aan Mijn zijde. Wees je daarom bewust 
van Mijn tegenwoordigheid, ga in het vertrouwen, in het diepe vertrouwen, geef 
geloof aan Mijn woorden, want Mijn woorden zijn waarheid en leven, woorden die Ik 
hier uitspreek, niet alleen voor jullie, maar voor allen die naar deze woorden luisteren, 
(de deur naar gene zijde is geopend voor veel gestorven zielen, en van het plaatselijke 
kerkhof zijn er 50 zielen bij gekomen). En tegen hen zeg Ik ook dat ze nog niet op de 
wegen lopen, die Ik voor hen bereid heb: “Ik ben een God van barmhartigheid. Ik heb 
Mij als God de opdracht gegeven om alle schepselen tot Mijn kinderen te maken en ze 
naar Mijn Vaderhart te leiden. Ik kijk niet naar het verleden, maar Ik neem jullie aan 
zoals jullie nu voor Mij gaan staan, zo neem Ik jullie bij de hand en zo ben Ik bereid 
jullie te leiden – ook in het weten, in het verkeerde weten waarin jullie leven, om 
tenslotte uiteindelijk ook jullie geestelijk Vaderland te bereiken, opdat ook jullie in 
licht en liefde mogen leven in de gelukzaligheid van Mijn liefde. 
 
Dat wens Ik voor al Mijn kinderen. Wees daarom op deze dag getroost en vol vreugde, 
omdat de deur van de genade wijd open staat – de deur van de genade die Mijn hart is, 
waaruit liefde stroomt en nu deze ruimte vervult en jullie hart aanraakt. 
 
Ik stort Mijn zegen over jullie uit, Ik open jullie geest een stuk meer in jullie, jullie 
geest die Ik eens in jullie gelegd heb. Want deze ontmoetingen zijn er immers voor om 
jullie een stuk dichter bij Mijn hart te brengen. Zodat niet, wanneer jullie weer naar de 
wereld gaan, alles in rook opgaat en verbleekt en de woorden vergaan. Nee, ze moeten 
in jullie blijven, ze moeten jullie vergezellen, het zijn zaden die Ik in jullie leg, die 
opkomen als jullie die woorden begieten met jullie daden van liefde. Zo gaan jullie 
stap voor stap vooruit – steeds in het ‘Nader mijn God tot U!’ 
 
Ik ben het woord en het woord is het leven en het woord heb Ik in jullie gelegd. En 
ook dit woord dat Ik hier spreek in deze ruimte, is een deel van dit woord, is een deel 
van Mij. En iedere keer als Ik Mijn woord verdeel aan Mijn kinderen, leg Ik een deel 
van Mijzelf in Mijn kind, een nieuw aspect, dat Mijn kind beschouwen kan, een nieuw 
aspect van God, een nieuw inzicht van Mijn liefde, dat Ik jullie geef in dit woord, in 
deze ruimte, voor deze tijd, voor de eeuwigheid.  
 
Amen 
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Woorden door Samuel. 
 
 
 

Mijn vrede zij met jullie. Nog eens plaats Ik Mijn woord in deze ruimte, nog eens open 
Ik deze ruimte – opdat uit Mijn hart de straal van Mijn liefde kan stromen en door 
jullie hart en ziel vloeien, jullie zal vervullen met het bewustzijn van Mijn 
tegenwoordigheid, de tegenwoordigheid van Mij, die hier in deze ruimte sta om jullie 
opnieuw te zegenen, om jullie opnieuw Mijn vaderlijke zorgzaamheid te tonen. 
Nu is deze kring met drie van Mijn kinderen uitgebreid en om deze reden is het voor 
Mij een behoefte deze kleine kring nog eens te openen met Mijn woord. Nog een keer 
te zeggen dat Ik een God van liefde ben, en dat Ik voor elk van Mijn kinderen Mijn 
leven gegeven heb, dat Ik voor elk van Mijn kinderen bereid ben alles te geven, zoals 
ook een vader bereid is voor zijn kind alles te doen en een moeder bereid is voor haar 
kind te sterven. Deze liefde is ook in Mij voor elk van Mijn kinderen, deze liefde wil 
Ik openbaren aan hen die bereid zijn om Mij, Jezus Christus, te erkennen als hun 
hemelse Vader en zodoende ingeleid te worden in het kindschap van Mijn liefde. 

Want alleen zij die Mij als hun hemelse Vader zien, mogen zich Mijn kinderen 
noemen. Velen zeggen Vader tegen Mij en bidden ook het gebed en zeggen: “Onze 
Vader …” – en toch zijn het lege woorden, want er volgen geen daden op. En de daad 
is toch de levendigheid van het woord en niet het woord zelf – zomaar gewoon 
gezegd, zonder het bewustzijn Mijn kind te zijn. 

Nadat Ik nu met deze woorden, die Ik ook als zaad van Mijn liefde in jullie hart leg, 
deze bijeenkomst geopend heb, wil Ik jullie nog een paar woorden meegeven op de 
weg. Als jullie weer uitgaan naar de wereld, nemen jullie deze heerlijke dagen als 
herinnering mee – en  dat is goed. En toch zeg Ik ook:  

Het is toch zo dat Ik een tegenwoordige God ben, Ik moet toch niet alleen in jullie 
herinnering leven. En daarom heb Ik ook benadrukt dat Ik jullie begeleid in jullie 
dagelijks leven. En ieder kind dat Mij ruimte in zijn hart geeft en daar een woning 
voor Mij opricht en waar Ik intrek in neem – dan neem Ik ook intrek in het aardse huis 
van dit kind en ben daar aanwezig. En in dat bewustzijn moeten jullie leven – niet in 
de herinnering alleen hier Mijn liefde gekregen te hebben – maar deze liefde is ook 
thuis in jullie woning, in jullie ruimtes, in jullie gezin en ook in jullie beroep – als 
jullie Mij meenemen. 

Ik ben een alomtegenwoordige God – en in dit bewustzijn van de 
alomtegenwoordigheid moeten jullie steeds leven. Ja, en het is absoluut mogelijk dat 
wanneer jullie deze plaats verlaten, jullie dan een bepaalde leegte voelen, een soort 
verloren zijn, iets verloren te hebben, als jullie hier vandaan gaan. En toch – zoals Ik 
zei – is het zo dat Ik toch bij jullie ben, dat jullie je alleen hoeven te openen voor Mijn 
liefde. Niet in gedachten – zoals Ik dat vandaag al zei – want de gedachten bedekken 
de liefde vaak, de gedachten zijn een korset van de liefde, ze overdekken ook Mijn 
woord dat Ik zacht spreek in jullie hart. 

Word daarom stil, neem de tijd, trek je terug van de wereld, ga zitten en open je hart 
en bid tot Mij:  

“Mijn Vader, hier ben ik, ik ben bereid Uw liefde te ontvangen, help mij, open mijn 
hart!” 

En dan zal Ik dat doen, want het is toch ook Mijn verlangen om Mijn kinderen 
tegemoet te treden, gemeenschap met Mijn kinderen te hebben. Dat is de 
gelukzaligheid van een God. Dat is de reden van deze schepping. Daarom heb Ik deze 
schepping in het leven geroepen, opdat Ik gemeenschap zal hebben met Mijn kinderen 
in deze liefde, in deze vrije liefde. 

Dit wilde Ik jullie nog meedelen. Amen 
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Doorgave aan Ingrid, voorgelezen op 27 augustus 2024 in Kals-Lesach 
(doorgave is van eerdere datum) 

 
 
 
Gebed door Ingrid 
 
Geliefde Vader Jezus, in het nieuwe verbond dat U met ons gesloten hebt, ontmoet U 
ons als de Liefde zelf. Niet alleen in het zaligmakende gevoel, ook in Uw onmetelijke 
wijsheid, in de waarheid en toch tederheid van Uw woorden, in de vreugde, de 
vreugde die wij als Uw kinderen mogen ervaren. 

 
U bent zoveel meer dan datgene wat wij in de Bijbel tot nu toe gelezen hebben, en 
duizendmaal meer dan wij met en uit Uw leven als Jezus, Uw ZIJN en Uw DOEN in de 
laatste uren voor Uw gevangenneming, Uw dood en Uw opstanding hebben begrepen 
en opgenomen – of ons door hebben laten vastgrijpen. 

 
Zoals zo vaak meldt de Vader zich midden in een gebed, en zo ook nu: 

 
 

Boodschap via Ingrid E. Knauer 
 
Ja, waarlijk, in Mijn woord is altijd Mijn geest aanwezig, of het jullie geschreven of 
gesproken bereikt. 

 
De beide wonderbaarlijke elementen uit Mijn Godheid: liefde en geest, kunnen jullie 
niet met aardse ogen zien, niet met aardse oren horen, niet vangen en vasthouden met 
jullie handen. Jullie kunnen ze niet achterna lopen met jullie voeten, ze niet proeven of 
ruiken. Maar met jullie geopende harten kunnen jullie ze voelen. En precies zo is het 
gesteld met de vreugde, met het verdriet en het meegevoel. 

 
Ik wil jullie met deze woorden van Mij wijzen op de onzichtbare wereld en jullie daar 
ontvankelijker voor maken, voor de geestelijke wereld, die zoveel meer, rijker, meer 
van licht vervuld is, dan de situatie op jullie aarde. 

 
De tijd komt – en die is er al, waarin jullie bovennatuurlijke zintuigen door Mij 
geopend worden om jullie stap voor stap voor te bereiden op Mijn rijk. Want Mijn rijk 
komt op de aarde, Mijn rijk is een geestelijk rijk en omdat de geest de materie 
doordringt – volgens Mijn wetmatigheden ook verandert, vergeestelijkt –, zullen jullie 
het komen van Mijn rijk aan de veranderingen om jullie heen aan jezelf en aan andere 
mensen als eerste kunnen waarnemen. Dat alles zal ook grote omwentelingen van de 
materie omvatten. Maar die zijn nodig ter voorbereiding van Mijn komend rijk op de 
aarde. Ik zal Mijn rijk zelf oprichten, niet alleen –, o nee – Ik zal Mijn aardse 
rentmeesters – jullie, Mijn geliefden, door Mijn engelen laten opleiden en jullie na 
verkregen rijpheid zalven voor jullie ambt – zoals in de hemel, zo op de aarde. 
 
Zie en ervaar daarom de duisternis, de vuur- en zandstormen en het daarop volgende 
reinigende water als de passage, de beginnende voorbereiding in een nieuw tijdperk. 
Mijn grootste orde- engelen houden deze hele geschiedenis volgens Mijn richtlijnen in 
hun handen, zo ook al het leven dat ongedeerd de reiniging van de aarde moet 
doorstaan.  

 
Deze eerste passage van de uiterlijke verandering leidt jullie naar de fase die Mijn 
Johannes in zijn kinderlijk-zuiver en toch zo geweldig visioen als: “Gods engelen 
houden de winden aan de vier einden van de aarde tegen” – heeft beschreven. Dat is de 
bruiloft van Mijn oogsthelpers, die al een tijdlang ijverig oefenen om in de korte tijd 
die hen voor een grote inhalen van de oogst ter beschikking staat, voldoende toegerust 
te zijn. Toegerust waarmee? Met moed voor Mijn waarheid, met kracht uit Mij om de 
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wonderen te doen die Ik hen aanwijs en toesta. Om in hun hart bestand te zijn tegen 
datgene wat hun aan nood, ellende en ziekte qua lichaam en ziel door de mensen die 
hen om hulp en redding zoeken, tegemoet wordt gebracht. 

 
Kunnen jullie je überhaupt voorstellen wat op deze oogsthelpers afkomt? – Als jullie, 
Mijn geliefden, je voor deze dienst geroepen voelen, denk dan geen moment dat jullie 
deze oogst alleen met jullie menselijke kracht de baas kunnen worden. Jullie zullen je 
natuurlijke handen, voeten, zintuigen en woorden moeten inzetten – maar geestelijk. 
Met jullie linkerhand Mijn hand stevig vastpakken om onafgebroken met Mijn 
energie- en levensstroom verbonden te zijn en jullie geestelijke rechterhand uitsteken 
naar de mensen. Vastpakken moeten jullie hen evenwel zelf. 

 
In de werkpauzes die jullie voor jezelf moeten nemen om opnieuw met golven van 
Mijn kracht, met liefde en vreugde dienstvaardig te zijn, rust in Mijn arm uit, leun 
tegen Mij aan, kijk op naar Mij en zie Mijn zegengevende ogen. 
 
Ik zei bij veel gelegenheden en ook hier in dit woord, dat er in korte tijd een grote 
oogst zal zijn. Bij de grote reiniging van de aarde zijn ook alle, voor jullie weliswaar 
nu onmisbaar lijkende technisch-elektronische communicatiemiddelen inbegrepen. 
Maar jullie mogen in de gereinigde atmosfeer meemaken dat jullie Mijn woord dat 
naar jullie uitgaat en ook de roep van hen die hulp zoeken dan in jullie innerlijk 
vernemen.  
 
Houd zo de oren van jullie hart open voor Mijn aankondiging en richtlijnen voor 
datgene wat volgt. Want: Mijn wil geschiedt zoals in de hemel, zo op aarde. Maar Ik 
ben alle dagen bij jullie tot aan het eind van de wereld. Zo zij het. 
 
Amen. 
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Feierstunde in Zorneding 15 september 2024. 
 
 
 

Lied: Jezus komt, ben je bereid – Anja Schraal 
https://www.youtbe.com/watch?v=0SzUFDeWhP0 

 
Meteen aan het begin spreekt Jezus: “Met Mijn hele liefde omvat Ik jullie. Wijd is 
Mijn hart geopend voor de kinderen die hun hart geopend hebben voor Mij. En het is 
een grote vreugde voor Mij om Mij te kunnen openbaren hier in deze kring die Ik 
bijeen geroepen heb. Ja, Ik heb Mijn engelen uitgezonden om jullie hier naar toe te 
leiden. Ze hebben jullie begeleid en zijn nu hier in dit uur van genade en 
barmhartigheid, en hebben deel aan deze geest van liefde die zich hier uitspreidt in 
deze ruimte en daar overheen naar dit dorp, naar dit land … en zich nu als Mijn zegen 
over deze aarde uitbreidt;  
 
Hier, vanuit deze plaats van liefde en waarheid, want waar Ik ben is waarheid en waar 
Ik ben is liefde. Mijn woord, dat Ik Zelf ben en dat Ik tot jullie spreek, is dus waarheid 
en liefde. Ik ben het gepersonifieerde woord waarheid en liefde. En als Ik Mij tot jullie 
richt, dan leg Ik Mijn geest in jullie hart, voor zover jullie Mij opnemen, om in jullie te 
wonen, om dan in jullie te leven, om dan in jullie te beminnen – opdat jullie één 
worden met Mij. 
 
Want dat heb Ik voor jullie bereid, Mijn kinderen; j a, elk van Mijn kinderen wil Ik 
doordringen met Mijn liefde, met Mijn wezen, met Mijn Goddelijkheid, opdat het dan 
van Mij vervuld en bevrijd in Mijn geest, ontrukt in Mijn liefde, hier op deze aarde 
samen met Mij kan leven. Want dat is het toch, Mijn kinderen, waar jullie zo erg naar 
verlangen. Ik ben toch jullie verlangen. Jullie verlangen vurig naar deze geborgenheid 
in Mij, naar deze bescherming, naar deze saamhorigheid met Mij, die nooit zal 
eindigen. 
 
Dat heb Ik in jullie gelegd. En daarom voelen jullie deze drang en dit verlangen naar 
deze oneindige liefde tot en met Mij. En deze kinderen van Mij, in wie Ik dit 
verlangen in bijzondere mate gelegd heb, zijn het die Ik bijeen roep; deze 
gemeenschappen, verdeeld over deze aarde … er zijn veel kleine kringen en 
gemeentes die Ik gekoppeld heb met de liefde van Mijn hart. Zo zijn jullie allen 
verbonden, een netwerk verdeeld over deze aarde. 
 
En Ik roep jullie voortdurend toe: ‘Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijn!’ Ja, 
jullie zijn lastdragers op deze aarde. Toch weten jullie dat Ik die last in jullie draag als 
jullie die aan Mij toevertrouwen, als jullie je leven aan Mijn hart leggen en zeggen: 
“Mijn Vader, de last die mij drukt, is zwaar, de gang over deze aarde … ik weet het 
niet, het is vaak zo bezwaarlijk, help mij a.u.b. om deze last te dragen, bevrijd mij van 
de zorgen en angsten waar ik me niet tegen kan verweren, die op me afstormen en ik 
me dan geen raad meer weet. Lieve Vader, wilt U het goed maken.” 
 
Ja, Mijn kind, dan ben Ik bereid. Ik ben altijd bereid, Ik sta daar, met wijd geopende 
armen, Mijn hart is open voor Mijn kinderen. En dan neem Ik de last op Mij, de last 
die Ik eigenlijk al gedragen heb, en bevrijd Mijn kind van zorg en nood. Dan leg Ik het 
leven van Mijn kind in Mijn leven, dan beschouw Ik het leven van Mijn kind als Mijn 
eigen leven. Bedenk wat dat betekent, deze geborgenheid dan in Mij te hebben, te 
voelen en te ervaren. Is dat niet iets heerlijks? Een geschenk van de hemel voor jullie 
en voor allen die deze weg ook gaan en nog zullen gaan. Daarom roep Ik de wereld 
toe: Kom allemaal naar Mij … Ik kan elke last op Mij nemen. 
 
En daarom, Mijn kinderen, verheug je, want dit is een dag van vreugde, een feestdag 
van de liefde, een dag waarop de hemel opnieuw opengegaan is, van waaruit de 
instraling uit de harten van de hemelbewoners jullie hart aanraakt, en Ik, God de 

https://www.youtbe.com/watch?v=0SzUFDeWhP0


34 
 

Almachtige en Vader van Mijn kinderen, die in het midden van deze gemeenschap van 
hemel en aarde sta, en die Ik nu verenig in deze liefde uit Mij. 
 
Wees daarom vooreerst met deze woorden van liefde gezegend, Amen.” 
 
Jezus spreekt: “Mijn kinderen, er is de brede weg van deze wereld, waarop de 
wereldse mensen lopen. Deze weg leidt naar een afgrond. Maar de mensen denken dat 
het bewegen op die weg hen vrijheid geeft. Er zijn blijkbaar geen hindernissen, men 
pakt wat men nodig heeft, men gebruikt andere mensen en geniet van de lusten en 
geneugtes die de wereld aanbiedt – en toch: Ik ben niet op deze weg, want deze weg 
kent geen God en geen Vader in de hemel. 
 
Dan is er nog een brede weg. Wat zal dat wel voor een weg zijn? Ja, het is de weg van 
de geestelijke hoogmoed, het is de weg van de geestelijke zelfbevrediging. Het is ook 
een brede weg en heel velen lopen op die weg. Ze gaan van de brede weg van 
wereldse zelfbevrediging naar de brede weg van geestelijke zelfbevrediging. En ze 
merken niet dat ook deze weg naar een afgrond voert en dat Ik Mij ook op deze weg 
niet bevind. 
 
En dan is er nog de smalle weg, ver van deze brede wegen. Deze weg is steenachtig en 
vol doornen. Op deze weg bevind Ik Mij, op deze weg leid Ik Mijn kinderen. Ja, ook 
jullie zullen vreugde hebben. Vreugde in het leven en in de liefde. Dat is ook een soort 
bevrediging van de ziel, maar het is de vreugde van het dienen in de liefde – dat is een 
groot verschil. 
 
Want jullie zijn werkers in Mijn wijngaard, daar leid Ik jullie voor op, daartoe zijn 
jullie geroepen. En in dit gezamenlijk gaan, in dit gaan aan Mijn hand wordt deze 
smalle, doornige en steenachtige weg tot een weg van gelukzaligheid en vreugde. 
Want het steenachtige en doornige dat jullie aan het begin van de weg belast en jullie 
ziel verwondt, verdwijnt als jullie je stevig vasthouden aan Mijn hand, als jullie je 
vastklampen aan Mijn hart, als jullie in innige vertrouwdheid en liefde deze weg met 
Mij gaan. 
 
Dan verdwijnen de wonden in een oogwenk, dan wordt deze voor de wereld schijnbaar 
smalle en doornige weg een wonderbaarlijke weg naar de vrijheid, want het is de weg 
van de waarheid en het leven, het is de weg naar de hemel, die alleen zij kunnen gaan 
die zich op deze weg helemaal aan Mij toevertrouwen. Er zijn veel mensen die op deze 
weg begonnen zijn en dan weer veranderen naar de brede weg – deze of gene – en dat, 
Mijn kinderen, doet Mijn hart pijn. Dan moet Ik toekijken hoe de kinderen zich dan 
weer van Mij afkeren en zich opnieuw aan de vreugden van de wereld binden, of aan 
de geestelijke hoogmoed ten prooi vallen en zich verheffen boven hun broeders en 
zusters, in de mening dat ze nu iets bijzonders zijn omdat Ik hen geroepen heb. 
 
Daarom herhaal en benadruk Ik het steeds weer: De smalle weg is de weg van de 
deemoed. Zie, Ik ben Zelf van ganser harte zachtmoedig en deemoedig, Ik ben een 
deemoedige God. Denk na over deze woorden: Ik ben een God van het dienen. Het is 
Mijn grootste vreugde om Mijn kinderen iets te geven en gelukkig te maken – dat is 
Mijn gelukzaligheid. De vreugde van Mijn kinderen bereidt Mij de hoogste 
gelukzaligheid. Dat is waar Ik jullie naar toe wil leiden, dat is jullie bestemming: 
Samen met Mij vreugde te hebben in eeuwigheid. 
 
Ik zou jullie op deze aarde nu al naar deze vreugde willen leiden, jullie de lasten 
helpen dragen of afnemen. Ieder kind draagt een heel eigen last, maar voor Mij speelt 
het geen rol of het een last is omdat iemand onverzoenlijk is met een medemens, of dat 
men in het verleden iets gedaan heeft en het berouw daarover hem achtervolgt en die 
niet meer kwijt kan raken en de ziel zo terneergedrukt wordt en geen vreugde meer 
toelaat; of een situatie in het heden die iemand steeds weer uit z’n evenwicht brengt en 
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hij niet zo goed tot bidden komt, hij vindt Mijn tegenwoordigheid niet, omdat deze 
gedachten beslag op hem leggen en vasthouden in de duisternis. 
 
En dat moet toch niet zo zijn, Mijn kinderen. Ik wil kinderen die blij en vrij aan Mijn 
hand lopen, die deze liefde van Mijn hart waarnemen en zich in deze waarneming 
losmaken van de wereld in de wetenschap dat niets opweegt tegen Mijn liefde, en dat 
de wereld deze fijne, zachte, stille liefde altijd wegdrukt en verdrinkt in zijn moeras en 
modder. Kijk daarom naar Mij, keer je ogen af van de gebeurtenissen die zich op deze 
aarde afspelen. Jullie weten toch wat er gebeurt. Stem je hele verlangen en liefde af op 
Mij, dan worden jullie vrij van elke last. Amen.” 
 

Gemeenschappelijk zingen:  
Weil Jesus lebt - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen … 

Ich habe Freude in meinem Herzen - Ik heb vreugde in mijn hart, ieder uur, iedere dag 
… 

Thank you – Jesus Army 
 
Jezus spreekt: “Mijn vrede zij met jullie. Mijn vrede verwachtte jullie, in Mijn vrede 
ontmoette Ik jullie, met Mijn vrede vervul Ik jullie. Met Mijn vrede zal Ik jullie weer 
uitzenden naar de wereld. Conform jullie trouw kan Ik jullie leiden, begeleiden en 
beschermen. Maar weet, Mijn kinderen, de trouw die men denkt, de trouw van het 
verstand, gaat voorbij en vervaagt mettertijd. Alleen de trouw van het hart is 
bestendig, alleen de trouw van het hart bereikt het doel: Mijn hart. 
 
Denk er daarom niet over na wat trouw betekent, maar leef de trouw door Mij in 
woord en daad na te volgen. En zoals dat vandaag in deze kring al intensief ter sprake 
kwam, zo is het: De daad is zo belangrijk, Mijn kinderen, het handelen volgens Mijn 
woorden op ieder gebied van het geestelijke leven. 
 
Er is ook de daad in het gebed. Dat is een macht in de geestelijke wereld die zicht 
ontvouwt, als Mijn kind samen met Mij bidt – in de liefde is het dan één biddend hart 
waarbij Ik het gebed samen met Mijn kind spreek. En alles wat Ik spreek heeft realiteit 
in de geestelijke wereld. Dan neem Ik Mijn kind mee naar binnen in deze realiteit, in 
deze waarachtigheid van de geest, opdat het één zal worden met Mij in het gebed en in 
de liefde, en Ik door het kind deze wereld zegen en het hart van de mensen aanraak. 
 
Zoals Ik steeds weer benadruk: Samen met Mijn kinderen wil Ik werken op deze 
aarde, in deze duisternis. Ja, Ik zou als God ook Mijn wil alleen kunnen laten werken, 
maar het is Mijn vreugde om met Mijn kinderen te werken. Zoals ook ouders een grote 
vreugde hebben in samen werken, als de kinderen erbij zijn, als de kinderen deel 
hebben aan een uitstapje, aan een mooie belevenis, aan de vreugde van het samen iets 
doen. Dat is toch iets heerlijks, en zo gaat het ook Mij als God, deze vreugde met Mijn 
kinderen te delen, te werken, te verlossen, te scheppen. 
 
Dit heb Ik allemaal voor Mijn kinderen gepland en Ik doe het nu. Ervaar daarom de 
trouw in de daad, leef de daad met het hart, want de trouw is een deel van de liefde. 
Liefde en trouw zijn een eenheid en laten zich niet scheiden. Ook ware liefde kan men 
niet denken, liefde kan men alleen maar leven, men kan die alleen voelen en ervaren 
op het vlak van ziel en geest … en dat is levendigheid en geborgenheid. 
 
Ja, men kan zich geborgen voelen in de eigen woning, men kan zich geborgen voelen 
in familieverband, en toch is dat een geborgenheid die verdwijnt in de afgrond van de 
tijd en geen bestendigheid heeft, want alles vergaat op deze aarde, in de materie. Maar 
er bestaat de geborgenheid van het hart, waarin eeuwigheid heerst, waarin geen 
vergankelijkheid is: geborgenheid in Mij. Ik ben de Heer van de harten van Mijn 
kinderen en geef goddelijke geborgenheid: onsterfelijkheid, waarachtigheid, mateloze 
liefde. Vraag Mij om hartelijke trouw, Mijn kinderen, dan knoop Ik de band tussen 
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jullie hart en Mijn hart nauwer aan en trek het samen, opdat wij nog dichter bij elkaar 
komen … wat jullie toch graag willen. 
 
Juist in deze tijd is het nodig en belangrijk om deze band nauwer aaneen te knopen, 
want de kloof tussen goed en kwaad wordt steeds breder – tussen de zienden en de 
blinden, tussen de goddelozen en de kinderen van God. En toch zeg Ik:  
 
Ik heb bruggen en loopplanken opgesteld van de ene kant van de afgrond naar de 
andere. Ik heb rekbare bruggen en planken gebouwd, want de kanten van de afgrond 
verwijderen zich steeds verder van elkaar. En de rekbaarheid van de bruggen en 
planken komt overeen met de elasticiteit van Mijn geduld en Mijn barmhartigheid, om 
iedere ziel steeds de mogelijkheid te geven nog naar Mij toe te komen, ook in de 
laatste minuut. 
 
En zo heb Ik ook van jullie hart naar Mijn hart een brug gebouwd, ook een elastische 
brug, een geestelijke brug, die jullie te allen tijde kunnen overschrijden en wij elkaar 
kunnen ontmoeten midden op deze plank. Daar vertellen jullie Mij over jullie nood en 
zorg, we houden elkaar vast met de handen, kijken elkaar in de ogen, ja, we praten met 
elkaar met de ogen, via de oren, van mond tot mond, als Vader en kind; dan zullen 
jullie de impulsen krijgen. De woorden die Ik dan in jullie hart leg, zullen jullie Mijn 
zorgzaamheid en Vaderliefde laten zien, zullen jullie leiden naar de geborgenheid van 
Mijn hart. 
 
Kom daarom vaak naar deze brug waarop Ik op jullie wacht en jullie soms bij de hand 
neem en we deze brug dan samen overschrijden … helemaal naar binnen in Mijn hart. 
Opdat jullie niet alleen de uitstraling van Mijn hart voelen, opdat niet alleen de zucht 
van Mijn adem jullie zacht aanraakt, maar dat jullie ook voelen de macht van de liefde, 
de kracht die in de liefde ligt, opdat jullie tot in je binnenste voelen dat jullie Gods 
kinderen zijn, en wat het betekent een kind van Mijn hart en Mijn liefde te zijn. 
 
Daarvoor openbaar Ik Mij geheel en al, en dat doe Ik ook hier in het woord waarin Ik 
Mijn hart wijd open om de woorden daaruit te laten stromen, zodat jullie je bewegen 
in deze woorden. Ja, jullie zielen bewegen zich in de woorden van Mijn liefde, ze 
worden ervan doordrongen, de liefde stroomt en stroomt onophoudelijk, en jullie 
voelen dan deze vrede, voelen dit Vaderlandsgevoel dat Ik jullie hier geef. Een inkijk 
in het hemelse leven dat Ik hier openbaar; deze hemelse geborgenheid waarin jullie je 
bevinden, nu, hier in deze ruimte met Mij, waar niets jullie kan deren, waar jullie 
voelen: hier is God aanwezig, hier ben ik thuis. 
 
“Dat is mijn leven”, zeg je, Mijn kind, en Ik als Vader zeg ook: dat is Mijn leven. Ja, 
Mijn leven heb Ik jullie gegeven, jullie zijn Mijn leven, Mijn leven is in jullie. Ik heb 
een deel van Mijn leven vrijgesteld … en deze vrijstelling van Mijn leven zijn jullie 
apart en als geheel in de verbinding van de liefde door Mij. Word zo vrij in deze liefde 
– apart, in het bijzondere en in het speciale. Want ieder van jullie is een heel speciaal 
deel van Mijn liefde en van Mijn leven. Ieder schepsel, iedere mens, ieder kind bestaat 
maar één keer in de oneindigheid, en ieder kind is een heel speciale uitdrukking van 
Mijn wezen, uniek in alle eeuwigheid. 
 
Nu is het tijd, Mijn kinderen, dat de verborgen Goddelijkheid zich weer in jullie zal 
manifesteren en openbaren. Daarvoor roep Ik jullie bijeen, daarvoor leid en begeleid 
Ik jullie en spreek nu met jullie, opdat jullie naar binnen gaan in deze ruimte van de 
Goddelijkheid in jullie, van waaruit de daadkracht van de liefde naar de wereld en 
voor de wereld zich ontwikkelt. Het hoort allemaal bij elkaar, het is een eenheid die 
niet te scheiden is. ‘Heb God boven alles lief en je naasten als jezelf’ betekent: Ga naar 
binnen in je hart, waar Ik woon, en doe de werken van de liefde vanuit Mij. Daar gaat 
het om, Mijn kinderen, dat zijn woorden die gelden voor alle eeuwigheid. Ik heb ze 
gesproken, Ik spreek ze nu, Ik zal ze voortaan voor alle tijd en eeuwigheid spreken. 
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Zo is nu de tijd aangebroken waarin Ik Mijn kinderen verzamel en hen leid naar de 
vesting van Mijn hart. De vesting van Mijn hart is de stad van David – zo genoemd in 
de Schrift – op de berg Sion, de berg van de Heer, waarop de vesting van Mijn hart 
staat, waarin Ik het nieuwe volk Israël bijeenbreng. Dit volk Israël zijn hoofdzakelijk 
degenen die uit het bloed van David zijn, zij die afkomstig zijn uit de bloedlijn uit de 
stam van David. 
 
Ik breng hen nu bijeen en leid hen naar Mijn berg, naar de vesting van Mijn liefde. Zo 
ook jullie die de bestemming van het dienen van Mij in jullie dragen. Velen van jullie 
zijn van hoge afkomst, en toch maak Ik geen onderscheid in wat de afkomst van Mijn 
kinderen betreft, want het gaat alleen om de eenheid van de liefde en van daaruit de 
daad. 
 
En nu, hier, in deze ruimte, op deze geestelijke berg waarop jullie je nu bevinden, is 
deze vesting Mijn woord, waarin jullie je nu bewegen, waarin jullie geborgenheid 
vinden en bescherming, onneembaar voor de wereld. En waarin Ik Mij aan jullie 
openbaar en jullie je verbondenheid meedeel met dit nieuwe volk, dat Ik Israël noem, 
en benoem ook de verantwoording die daarin ligt. En hier komen we weer bij de 
trouw, waar Ik eerder over sprak, deze trouw van het hart, ook vaak in verbinding met 
gehoorzaamheid die jullie moeten leven. Want soms is het nodig om in 
gehoorzaamheid te leven, in blinde liefde in bepaalde situaties van jullie bestaan – 
maar beter is het altijd te leven in de vrijheid van de trouw.” 
 
Samuel: Nu kijken ook de stamvaders en apostelen hier naar binnen (oftewel neem ik 
ze nu pas waar), om deel te hebben aan deze woorden die de Vader gesproken heeft. 
Met de woorden, waarin Hij een nieuw werk heeft geopend, een geestelijke ruimte 
voor Zijn kinderen, voor Zijn volk, dat Hij nu een tijdlang door de woestijn zal leiden, 
maar tenslotte en uiteindelijk naar het beloofde land, in de vrijheid van de geest, in 
Zijn hart. 
 
Lieve Vader, dank U voor deze woorden van U, dank U voor deze vooruitblik, voor 
dit uitzicht in de diepte van Uw liefde. Zo leggen wij onze harten neer voor U, die 
onze enige grote liefde bent. In de geest knielen wij voor U neer om voor U te belijden 
dat wij Uw kinderen zijn. U neemt ons bij de hand, versterkt ons en U zegt:  
 
“Mijn kinderen, vrij moeten jullie zijn in de liefde, vrij zijn jullie in het gebed, vrij zijn 
jullie in de daad Wat betekent dat voor jullie? Als jullie Mij liefhebben, zijn jullie vrij 
in alles wat je spreekt, in al je doen en laten. Wie Mij boven alles lief heeft, is vrij van 
zonde, want Ik ben het die in het kind spreekt en handelt. Ook als jullie je daarvan niet 
altijd bewust zijn, dan geldt dit toch: Als een kind zich aan Mij toegezegd heeft met 
zijn hele ziel, dan verlaat Ik dit kind nooit meer en beschouw het als Mijn eigen leven. 
Ik leid en begeleid het en werk door Mijn kind in deze tijd en in eeuwigheid. 
 
Neem deze woorden zo dan mee en wees indachtig aan Mijn liefde, aan Mijn bij-
jullie-zijn, vandaag, hier in deze ruimte, waarin ook eeuwigheid en oneindigheid 
aanwezig is, want een geestelijke ruimte heeft geen wanden en geen einde en kent 
geen tijd. En de geestelijke ruimte, Mijn kinderen, dat is de liefde. Amen.” 

 
Lied : Abwun ‘Onze Vader’ in het Aramees – Antje Nagula 

 
Jezus spreekt als afsluiting tijdens dit lied: Mijn kinderen, nog eenmaal ga Ik de rijen 
langs om jullie te zegenen. Ik leg Mijn handen op jullie, Ik druk jullie aan Mijn borst, 
Ik raak jullie hart aan met Mijn hart, opdat ze tot bloei komen in de tuin van Mijn 
liefde. Want dat moeten jullie zijn: kinderen in de tuin van Mijn liefde, vruchten aan 
de Boom van het Leven, levende vruchten die Ik de mensen van deze aarde aanreik. 
Zo heeft ieder van jullie een heel speciale weg voor zich met een persoonlijke 
opdracht die Ik sinds eeuwigheid voor deze aardse weg heb bereid; en bovendien in 
het grote hiernamaals dan andere opdrachten op jullie wachten, maar die zullen zolang 
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steeds in verbinding staan met deze aardse wereld tot die in het geestelijke zal zijn 
opgegaan. En als tenslotte alles wat in deze schepping gebonden was, vrij geworden 
en verlost is van de satanische last, zal een nieuwe schepping beginnen, nieuw leven 
en een nieuwe eeuwigheid zal opengaan in de ruimten van de oneindigheid. 
 
Zo zal het steeds verder en verder gaan – zonder einde, en zo zijn ook jullie, net als 
Ikzelf, zonder einde, wat jullie je niet voor kunnen stellen: om in alle eeuwigheid met 
Mij samen te werken, alle eeuwigheid goden te zijn naast Mij, in Mij en door Mij. 
Maar dat kan alleen maar vooruitzicht zijn, want nu, Mijn kinderen, nu zijn jullie hier 
om te werken, om bezig te zijn, om jullie leven aan Mij te wijden in dienst van de 
liefde, in deze tijd, in dit dal van de dood, genaamd aarde, waarin jullie neergedaald 
zijn uit liefde tot Mij. En zoals Ik jullie eens beloofde, jullie door dit dal te leiden en 
jullie te ontmoeten, om met jullie te spreken, jullie te onderrichten, Mij te doen 
herkennen in deze duisternis als het licht en de liefde van jullie hart: dat doe Ik hierbij, 
zoals jullie zien, dat heb Ik altijd gedaan bij hen die Mij liefhebben. En zo zal het altijd 
zijn en in alle eeuwigheid. 
Amen. 

 
Martin en Jennifer Pepper - Gott segne dich/Moge God jou zegenen -  

 
Aanvulling van Samuel: Jezus spreekt er vaak over dat wij Zijn hand moeten 
vastpakken, dat Hij ons aan Zijn hand wil leiden. Dit ‘aan de hand nemen’ kan men op 
verschillende niveaus uitleggen. Enerzijds is het ‘aan de hand gaan’ nodig bij kinderen 
van God die nog niet op eigen geestelijke benen staan, die deels nog in het duister 
lopen, die nog in de geestelijke vorming zijn, die dus nog niet zelfstandig in de geest 
leven; ze moeten zich aan de hand van de Vader vasthouden, zich door Hem laten 
leiden. Dit geldt voor de meesten van ons. 
 
Anderzijds wijst de hand van God in het geestelijke op Zijn uitvoerende wil. Dan stelt 
Zijn hand niet meer de leiding van het kleine kind voor, maar heeft de betekenis dat 
het kind van God, dat in eigen verantwoordelijkheid en geestelijk ontwaakt en 
volwassen is, zich in de liefdeswil van God beweegt. ‘Neem Mijn hand’ betekent dus 
ook: Grijp Mijn wil vast en word daarin zelfstandig actief. 
 
Deze geestelijke zelfstandigheid is de macht van God in Zijn kind, is de autonome en 
zelfverantwoordelijke macht van het kind van God, dat nu ingegaan, ingeboren 
oftewel wedergeboren in de geest van Jezus Christus is en dus volkomen is en 
volkomen werkt. Maar … 
 
… de liefde tot zijn hemelse Vader, tot zijn goddelijke Bruidegom dringt het 
deemoedige kind van God aan om zich in heel zijn handelen aan zijn Vader toe te 
vertrouwen en samen met Hem te werken. Het gebruikt zijn goddelijke macht, behalve 
in het goddelijk geordende opgedragen leven, alleen in gemeenschap en eenheid met 
Jezus Christus. Zo gaat de machtige autonomie van het kind van God naar binnen in 
een nog diepere innigheid en liefde tot zijn hemelse Vader. Amen. Oh goddelijke 
waarheid, Amen. 
 
Tenslotte wil ik nog onderstrepen dat de hier gepubliceerde woorden voor al degenen 
gesproken en geschreven zijn, die met een liefdevol hart luisteren en lezen, die door de 
hier waaiende geest van liefde en waarheid van Jezus Christus aangeraakt zijn en zich 
daarin herkennen. Want de Vader organiseert deze bijeenkomsten niet alleen voor de 
aanwezigen, maar Zijn woorden moeten en willen uitgaan naar de wereld en ingaan in 
alle harten van deze aardse wereld die voor Zijn liefde geopend zijn, en bovendien 
naar alle geopende harten van deze schepping, zowel hier als ook aan gene zijde van 
de tijd. 
 
Jezus met ons, Jezus in ons 
Samuel 


